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BÜTÜN ÜLKELERİN İ 


ydınlık 


, BİRLEŞİN! 


Korutürk, Erbakan ve Türkeş'le 


görüşüyor 


ANKARA (ÖZEL) 
Geçen hafta başından beri gelişmeleri 


> AP yönetimi 
“MC'yehayır diyor 


© AP Genel idare Kurulu bu konuda 


Demirel, 
“Hiç 

erken seçim 


sözü etmedim” dedi 


İZMİR (THA) 
aşkanı Süleyman Demirel, "'Hiç er- i etmedim. Türkiye'nin, sorunlarını çözümleyebilecek bir hükümete ihtiyacı var" dedi. 

İzmir'de yayınlanan Yeni Asır Gazetesinin so- şöyle konuştu: 
(Devamı s.7, si.5'de) 


AP Genel ken seçim sö 


rularını cevaplayan Demirel 


í. gidi) 
Vietnam saldırısı sonucu binlerce Kamboçyal, Tayland'a geçmek zorunda kalıyor. İşte bunlardan sadece biri. Tayland Başbakanı Kriangsak Camanam hasta bir bebekle ilgileniyor. 


Vietnam birlikleri Tayland'a saldırdı 


BANGKOK (AA) 

Kamboçya'da bulunan Vietnam ordu birliklerinin sınırdaki bir Tayland kasabasına dığı bildirildi. 

Vietnam'ın dış ilişkilerle görevli Devlet Bakanının Tayland'a hiç bir şekilde geçilmeyeceğini söylemesine karşın Vietnam kuvvetleri, bir hafta içinde ikinci kez, Tayland'a saldırdılar. 


Vietnam birlikleri dünde Kamboçya ile Tayland arasında bulunan bir köprüye ateş açtılar, 


CHP Kurultayına doğru 


Doğu Perinçek 


HP'nin güçlü bir uyarıya ihtiyacı vardı. 
CHP'nin içinden yapılmalıydı bu uyarı. 


değerlendiren AP Genel İdare Kurulunda ""MC'ye hayır" deme görüşünün kesin olarak benimsendiği öğrenildi. 

AP Genel İdare Kurulunda görüşlerini açıklayan üyelerin büyük bir kısmı MC'ye karşı çıktılar. & 

Görüştüğümüz bir AP yetkilisi de "MC" yi tabanımıza ve grubumuza kabul ettirmek mümkün değil" şeklinde konuştu. 

AP Genel İdare Kurulu, bu durumda mevcut meclisten bir hükümet çıkıp çıkmayacağının araştırılması için zamana ihtiyaç olduğu, bu konuda gelişmelerin izlenmesi için başkanlık divanına süre verilmesi görüşünde birleşti. 

Gelişmelerin ışığında CHP ile hükümet kurulamayacağının kesinlikle anlaşılması halinde, o zaman "erken seçim" tezinin güçlü bir şekilde işlenmesi düşünülüyor. 

KORUTÜRK'ÜN 
TEMASLARI 

öte yandan Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk de bugün MSP Genel 
Başkanı Necmettin Erbakan'ı saat 11'de, MHP 
Genel Başkanı Alpaslan Türkeş'i 12'de kabul edecek. Korutürk'ün bu temasları da ueğerlendirildikten sonra, yarın saat 11'de AP Genel Başkanı Süleyman Demirel ile yapacağı görüşmede, kendisine hükümeti kurmayı 


görüş birliğinde 


© Bir AP yetkilisi: “MC'yi tabanımıza vearubumuza kabul ettirmek 


mümkün değil” 


© Demirel, AP içinde hükümet kurma konusunda üç eğilim bulunduğu yolundaki söylentileri yalanladı 


Ama olmadı. Bunun üzerine halk, CHP'yi omuzlarından tuttu ve.şöyle güçlü bir şekilde sarstı. 

Yalnız Ecevit'i suçlamakla olmaz. Ya CHP içindeki muhalefet ne yapmıştır, hangi siyasi eleştiriyi getirmiştir? Mayıs ayında yapılan Kurultayda gördük. İlkesiz ve siyasetsiz bir muhalefet çıkmıştır Ecevit'in karşısına. Sahte TKP radyosunun ikide bir "saylavlar" diye isimlerini verdiklerinden, Deniz Baykallara, Haluk Ülmanlara, Turan Güneşlere ve Ali Topuzlara kadar uzanan bir cephe, yalnız ve yalnız Ecevit'e karşı olma temelinde kurulmuştur. 

Üstelik bu muhalefet, Kurultay kürsüsüne dünya ve Türkiye durumu ile ilgili hiç bir ciddi 


önermesi bekleniyor. 
AP Genel Başkanının 
(Devamı sa.7, sü.8'de) 


israil Dışişleri 
Bakanının istifa mektubu açıklandı 


Dayan’ ın istifası 
” olağan” 
karşılandı 


KUDÜS 

İşgal altındaki Arap topraklarının satılmasına ve yeni Yahudi yerleşim merkezleri kurulmasına karşı çıkan İsrail Dışişleri Bakanı Moşe Dayan'ın istifasına tepkiler sürüyor. Çeşitli siyasi çevreler bu istifayı beklenen bir gelişme olarak değerlendirdiler. 

Bu arada Moşe Dayan' 
ın istifa mektubu da basına açıklandı. Dayan mektubunda,yapmak istediği ni yapamadığı, yapmamak istediğini yapmak zorunda kaldığı için, artık bir protokol görevi haline gelen Dışişleri Bakanlığından o çekildiğini belirtti. Dayan'ın istifa 

(Devamı sa.7. sü.6'da) 


Akova da 
AP'ye döndü 


ANKARA (ÖZEL) 


Sivas Bağımsız 
Milletvekili Enver 
Akova” da dün yapılan bir törenle AP ye döndü. Ecevit hü kümetinde bir süre 
Devlet Bakanlığı da 
yapan Akova, 1977 
sonlarında AP'den ayrılmıştı. 

Sıvas Bağımsız Miletvekili Enver Akova'nın Adalet Partisine giriş 


töreninde AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, Genel Başkan Yardımcısı Necmettin Cevheri, Saadettin Bilgiç ve 
Genel Sekreter Nuri Bayar hazır bulundular. 
Törende bir konuşma yapan AP Genel Başkanı Süleyman Demirel şunları söyledi: "Değerli arkadaşımız Akova yuvasına dönmüştür. Kendisine hoşgeldin diyorum. 
Kendisi yeniden arkadaşları, kardeşleri arasında yerini almistir" dedi 


100 liraya 


Etin yüzünü ayda bir kez görebilen halk, lüferin ucuzlamasını fır- 


Havaya fırlatılan listeleri yerlerden toplayan öğretmenler görev Yerlerini bulmaya çalışırken, (Üstte) 


Kızının tayin yerini öğrenmek için Kuçukçekmece'den geleri Hüseyin Güleç, "Saban ezanından beri burdayım , böyle rezalet olurmu? Listeleri attılar tepemize şimdi kimse yok yetkili. Simdi kimden öğreneceğiz ta yin yerini, her gün de Küçükçekmece'den buraya taşınamam ya,yokmu bu işin sorumlusu" diye dert yanıyor (yandej(Fotogratlar: AYDINLIK) 


Yılda bir kez de olsa lüfer yiyebiliyoruz 


İSTANBUL (ÖZEL) 


Yılın 11 ayı fiyatı ortalama 70- 
80 liranın altına düşmeyen lüfer 
balığı, her yıl olduğu gibi bu yıl da en ucuza satıldığı günleri yaşıyor. 
Lüfer furyası nedeniyle üç lüferi alabilmek mümkün. 


kırdılar. 


Afgan polisi iki ingiliz gazeteciyi gözaltına aldı 


İSLAMABAD 

Afgan polisi Reuter 

Ajans muhabiri Micheal 

Fathers ve "Guardian" 

gazetesi muhabiri bayan 

Fathers'i Kabil Havaalanında gözaltına aldı. 


27 Nisan 1978'den vu 
yana ilk kez Afganistan" 
a girebilme vizesi almış olan İngiliz gazetecileri Kabil'de 4 gün boyunca çalışmalarını sürdür: 


(Devamı &. .7, sü. 1'de). TOEA 


sat bilerek protein ihtiyacını karşı- 


lamak için lüfere hücum ediyor Tezgah başındaki balıkçılar "Üç tanesi yüz lira" diye bağırırken, 


halk, "yiida bir kez de olsa lüfer yi 


yebiliyoruz"' diyor. 

Ayrıca Rizeli balıkçılar bir günde 
20 bin lüfer' yakalayarak son yılla 
rın en çok lüfer yakalama rekorunu 


SALI 


23 
EKIM 1979 
500 KURUŞ 


Başına geleceği biliyordu 


RAGIP DURAN 
Micheaı ratners 

ve eşini İslamabad'ta 
AFP muhabiri Le 


(Devamı sa... sü,2'de) 


-s 
Sıkıyönetimin spe iki ay. daha uzatılması bekleniyor 
ANKARA (ÖZEL) 
Milli Güvenlik Kurulu dün Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk Başkanlığında toplandı. Toplantıya Başbakan Bülent Ecevit, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evien, 


Kurul üyesi Bakanlar, Kuvvet Komutanları ve 


Milli Güvenlik Kurulu 
Genel Sekreteri katıldı. 
Milli Güvenlik Ku- 


rulu , Sıkıyönetimin 19 
ilde iki ay daha uzatılması için tavsiye kararı aldı Kurul,anarşi konusunu da görüşlü, Milli Güvenlik Kurulu'nda ayrıca Türkive-Yunanistan ilişkileri Je ele abrdı. 

Milh Güvenik Kurulu nun Sıkıyönetimin uzatılmasına ilişkin aldığı tavsiye kararı dün akşam saat 16.00'da toplanan Bakanlar Kurulunun toplantısında aynen benimsendi. Bakanlar Kurulunun Sıkıyönetimin iki ay daha uzatılmasına ilişkin kararı yarın TBMM ortak toplantısında oyianacaktır 

Ortak toplantıdan 


(Devamı sa.7, sü,9'd- 


Bir gezinin öğrettikleri 


$iMDi SIRA AMİN'DE 


ilhan Sürmeli-Ragıp Duran'ın yazı dizisi 8. sayfada 


AN 
İM 


Seçim sonrası ilk hesaplaşma 


©Seçimlerle ilgili 


genel görüşme 


önergesi CHP 


grubunda da ele alınıyor 


@ Genel görüşme önerisi 


vönetimden 

geldiği için doğrudan gündeme 

alınıyor 


Atamaları bilgisayarla, yapılan öğretmenler havaya saçılan 


listelerde isimlerini 


($; arayıp durdular 


Listeler 


havada kapışıldı 


bugün 


ANKARA (ÖZEL) 

Bugün toplanacak olan CHP Ortak Grubunun, 4-5 Kasım tarihlerinde Ankara'da yapılacak olan 8.Olağanüstü Kurultayın bir provası şeklinde geçeceği bildirildi. 

CHP Grup Yönetim Kurulunun önerdiği "seçim sonuçlarının değerlendirilmesi ve CHP'nin seçimlerdeki başarısızlığının nedeni" konulu genel görüşme gündemde olduğundan, bu konuda yapılacak tartışmaların Kurultaya bir hazırlık niteliği taşıdığına işaret edildi. 

Önerge konusunda bilgi veren CHP Millet Meclisi Grup Başkan Vekili Metin Tüzün, önergenin Grup Yönetim Kurulu tarafından hazırlandığını, bunun için herhangi bir oylamaya gerek olmaksızın gündeme gireceğini, ayrıca Genel Başkan Bülent Ecevit'in de grupta böyle bir genel görüşme açılmasını uygun gördüğünü söyledi. 
üzün ayrıca, genel görüşme Önergesi verilmesi kararinın Olağanüstü Kurultay kararından önce alındığını da sözlerine ekledi. 

Genel görüşmede muhalefet ve iktidar sözcülerinin görüşlerini dile getirecekleri bildirildi. 

Öte yandan, CHP Grubunun bu sabahki toplantısının gündemindeki ilk 

(Devamı 42.7, sü.1'de) 


Filistinli 


| 


İSTANBUL (ÖZEL) 

Milli Eğitim Bakanlığınca bilgisayarla yaptırılan 

ve kırkbeşbin öğretmeni kapsayan tayin ve nakil listeleri dün illerdeki Milli Eğitim Müdürlüklerince 


öğretmenlere iletildi. 


İstanbul'da tayin ve nakil yerlerini öğrenmek i- 


çin Milli Eğitim Müdürlüğüne gelen yüzlerce öğretmen, havaya saçılan listeleri kaparak ya da yerlerden toplayarak kendi isim ve görev yerlerinin yazılı olduğu listeyi bulmaya çalıştılar. 


Çocuklarının yeni görev yerlerini öğrenmek 


için bekleyen yaşlı velilerin bir çoğu ise, yaratılan kargaşalıkta çocuklarının görev yerlerini öğrene- 


meden Milli 
Kendileri ile görüştüğümüz öğretmenler, "Liste- 


Eğiti 


üdürlüğünden ayrıldılar. 


leri kafamıza atmak yerine duvarlara assalar olmaz mıydı yani. Böylesine sorumsuzluk olmaz" diyerek dert yandılar. 


CHP'de Muhalefetin gençlik kesimi partiye sızmaların yenilgide 


büyük rolü olduğunu söylüyor 


ANKARA (ÖZEL) 


CHP'nin 14 Ekim æçimlerde uğradığı yenilginin nedenlerini değerlendiren CHP muhalefetinin gençlik kesimi, başarısızlığın sorumlusunun Genel Yönetim Kurulu olduğunu belirterek, “CHP yönetimi kendisine güç veren emekçi kesimlere sırt çevirmiştir" dediler. vaadettiklerini yerme getirmediğine işaret eden gençler, yönetimin kendi tabanına da sırt çevirdiğini ve CHP gençliğini, (o "ayakbağı" olarak gördüğünü soylediler. 


Muhalefet, CHP'nin kendi dışındaki sola karşı da ciddi bir politikası olmadığını ve hatalı bir yol belirterek, şu görüşü ifade etti: "Parti 


izlediğini 


kendi kişiliğini, yapısını. 


koruyabilirse kitleleriçin-Je saygınlığı olur. Başkalarını kopya etmeye çalışırsa veya onların sızmasına meydan verirse kitleler içinde saygınlığını yitirir. Antalya'daki, Artvin'deki durumu böyle değerlendirmek gerekir." 

Muhalif gruptan bir genç, Antalya'da CHP'li gençlere değil "'Kurtuluş" grubuna mensup gençlere itibar edildiğini ve bu yüzden de halkın CHP'ye oy vermediğini belirtti. 


©” CHP yönetimi kendi dışındaki 


— 


sol konusunda ciddi bir politika tespit etmedi” 


“MC oylarındakı artış, yüzde biri bile zor bela buluyor. Buna karşılık CHP oylarında okkalı bir gerileme var. 

İşte bu iki cümleden ibaret paragrafçıriçin "bitir" diyoruz. 

Halkımız MC partilerine kan vermedi. Onların sevinç çığlıkları, halkın oylarının yöneliminde nitel bir değişikliğe değil, parlamentonun kompozisyonunda elde ettikleri kelle artışınadır."' $ 

(Aydın Engin, Politika, 17 Ekim 1979) 


AP:2 milyon 169 bin (% 47,0), 

MHP; 307 bin (% 6,8), 

MSP: 457 bin (% 9,9), 

CGP:116 bin (% 2,5). 

Bu oy dağılımına göre gerici, faşist partiler 
2 milyon 988 bin oy alrzışlardır. Bu oylar, toplam oyların % 66,2 'sini oluşturmaktadır. Bu partiler arasıda AP, 1977 seçimleriyle kıyaslandığında oylarını % 38,8'den % 47,0'a çıkarmıştır. Öteki partilerin 1977 seçimlerindeki oy oranları şöyleydi: MHP: % 5,5; MSP: % 9,2; CGP: % 2.0, 

(Politika 17 Ekim 1979) 


Eh, üç buçuk yaşın zeka ve kavruyış düzeyiyle siyasal arenada boy gösterenlere de bu uygun olur... 

Aydın Engin, Politika, 17 Ekim 1979) 


te bu çok doğru! y 
NİŞANCI 


amman me e aza enn m va a A meme er 


2 


e ai m m va e e ER Yaka Bm en ear m m MAR Sem KE PAR LALA A MR ARA 


tedhişçiler için cuma günü karar veriliyor 


ANKAR 

Mısır Büyükelçi basarak bir bekçi ile polis memurunu öldüren Filistinli tedhişçiler ile suç ortaklarının duruşmasına dün Ankara Sıkıyönetim Mahkemesinde devam edildi. 

Zafer işareti yaparak duruşma salonuna giren Filistinliler, savunmaları için barodan atanan avukatı kabul etmediler. 
Geçen duruşmada söyledikleri "Davamız için æ+ yakta ölürüz, yerde süründüğümüzü kimse gör meyecek" dediler. 

Filistinlilerin suç ortakları Ömer Faruk Erdem ve arkadaşlarının savunucusu Avukat Can 
Özbay, savunma için veriien rnehilin uzatılmasını, gerekli şekilde hazırlanamadığını söyledi. 

Duruşma, Avukat Can Özbay'ın ek savunmasını vermesi için çarşamba gününe bırakıldı. Kararın cuma günü açıklanacağı öğrenildi., 


Kızılay kan satışını durdurdu 


HABER MERKEZİ 
Kızılay Kan Merkezince hastanelere dağıtımı yapılan kanların ölümlere neden olduğunun anlaşılması üzerine, Ankara Kızılay Kan Merkezince mevcut kanların satışı durduruldu, Bu arada hastaların ihtiyacı olan kan, yakınları tarafından sağlanmaya başlandı. 
Ayrıca bazı hastaneler Kızılaydan kan alımını kestiler. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Müsteşarı 
Dr. Ertuğrul Aker, bozuk kan verildiği yolundaki iddiaları incelemek üzere bir kurul oluşturulduğunu açıkladı. Kızılay 
Genel Başkanı Kemal Demir'de yaptığı açıklamada, "Konunun geçtiğimiz hafta içinde Kızılaya gayri resmi olarak intikal et- 


liğini" bildirdi. Demir, "Ankara Kızılay Kan Merkezinde süresi dol- 


mamış kanlardan örnekler ahnarak Hıfzısıhha (Devami sa,7, sü, Sate t 


| Aydınlık'in çıkışına 30 bin lira ile Katılmıştık 


Bu kampanyada hedef 
1 milyon 250 bin lira 


Ordu'da geçen kampanya boyunca toplanan paranın miktarı 30 
bin lira idi. İşçiler , köylüler, öğretmenler ve memurlar Kampanya sırasında çıkacak olan Aydınlık gazetesinin propagandasını yaptılar. 
Halka gazetemizi duyurmaya çalıştılar. Aradan geçen bir buçuk yıl boyunca bütün Karadeniz'de olduğu gibi Ordu'da da durum çok değişti. Geçende Ordu'nun ancak 

üç kazasında yürütülen kampanya, bu defa bütün ilçelere ulaştı. 


Kampanyanın başında bütün Ordu için 600 bin lira hedef koyduk. 
Sonra ilçelerden gelenlerle yapılan toplantıda bu hedef eleştirildi. Bir milyona çıkarıldı. Daha sonra kazalarda yapılan iç bağış tespit toplantılarında bu rakam 1 milyon 250 bin liraya ulastı. Bugün 


kampanya ile ilgili olarak ilçelerin hadefleri şöyledir. 


İlçenin Adı Hedefi 
Ordu (Merkez) ..... 400.000 TL aleme al, 150.000" 
Gla A sales 200.000 " AKKUŞ. 5330 41 e miz vie 200.000 " Perşembe........... 150.000 " Lea e 50.000 " 
| ğe eyi ee e 100.000 " 
Toplam zes 1.250.000" 


Kampanya bütün kazalara yayılacak ve hedeflerini mutlaka aşacaktr. Kampanyaya arsasını veren TİKP yöneticisinin, çorap örerek kampanyaya katılan Alanyurtlu gelinin, kamyonlardan çimento torbalarını kampanya için boşaltan öğretmenin, günde iki yumurtayı kampanyaya ayıran Akkuş'lu ananın ve birçok devrimcinin fedekarlığı bize örnek oluyor. 


e Dev > ğ : 
A YADOLUŞRASINI ei SESLENİYOR 


dedikleri... 


Şıhali Yalçıner 

rm amam 

{Karaman'ın Sesi Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni) 


Yıllardır Anadoluda yüzlerce basm yaşar. Küçük kentlerde kasabalarda yaşam mücadelesinin en keskinini buralarda görür duyarız. Bunlardan bir tanesi de Konya'ya bağlı Karaman İlçesinde çıkan KARA-MAN'ın SESİ gazetesidir. 

Senelerdir yayın hayayını sürdüren bu gazete, ilçenin sosyo-ekonomik sikintılarını, işçilerin, köylülerin, esnafın kısacası halkımızın dertlerini yazar bu uğurda her türlü saldırıya göğüs gere gere... 

Karamanoğlu Mehmet Bey ve Yunus Emre bu ilçemizde yüzyıllarm ötesinden yankılanır durur: 

"Yetmiş iki millete bir nazarla bakmayan 

Şer'in evliyası olsa da hakikatte asidir''- F 

Mehmet Beylerin konuşulmasını istediği arı Türkçe ile yazmış Yunus. O Yunus ki yaşadığı ilçesinde bugün sesini Anadolu basınına vermiş. Padişahların, sadrazamların susturamadağı bu ses bugün daha gür ve bilinçli,daha anlamlı, binbir meşakkatle çıkan gazeteler Yunus demişleyin; 

"'Bir garip ölmüş diyeler 

Üç günden sonra duyalar 

“Soğuk su ile yuyalar 

Şöyle garip bencileyin" 

Dizelerine uygun her gün biri ya kapanır, ya günlükken onbeş veya aylık yayın olarak dişini tırnağına takar direnir. Kapanan her 


Anadolu basını, bir garip ölmüş gibidir 

Kağıt ararsın yok. 

Boya ararsın yok. 

Bulursun, karaborsa fiyatlar Anadolu basınının kaldıramayacağı boyutlara ulaşmıştır. 

Karaman'ın Sesi gazetesini çıkaran çırağından ustasına kadar, kurtuluş savaşımızda mermi yapan çoluk çocuk, kadin kız örneği gibi 13' ünde 14'ünde Entertip yazıp, ilkokul çağında gazete dağıtır. Abbas ustanın oğlu Şaban, Talip ustanın oğlu Mustafa ve Ahmet, Emin, 

Bahattin ve Talip usta senelerdir ortak çalışırlar. Çekirdekten yetişme matbâacıdırlar ve dükkanları demirden kepenklidir. Saldırılara karşı tedbirli olmanın gereğine inanmışlar. Çünkü onlar makinasız,makina onlarsız olmaz. 

Şimdi yeni yapılan zamları düşünüyorlar birlikte. Yüzde yüzü bulan kağıt, son kağıt zammının altından nasıl kalkacağız diye omuz omuza vermişler. o Davetiyedir, baskıdır, cilttir onların geliriyle kıt kanaat geçinirler. Yine de bu gazeteyi çıkarınz diyorlar. Yeter ki birlik olup omuz verelim. 

"Gel ey gardaş gelsen birliğe özen 

Birliktir her nefsin kalasın bozan 

Hiç kendi kendine kaynar mı ka- 


zan 
Çevre yanın ataş eylemeyince" 


FİKİR MEYDAN! 


AVRUPA'DAKİ TÜRKİYELİLERİN ÖRGÜTLENMESİ 


A VRUPA'daki işçilerimiz 60'lı yıllardan itibaren iki tip bir örgütlenme içine girdiler. 

a-Sendikal örgütlen- 


me. 

b - Mahalli dernekler- de örgütlenme. 

Sendikal o örgütlenme 


olsun, mahalli dernekler- de örgütlenme olsun, soruna kitle açısından bakıldığında, esas olarak kendiliğindenci bir süreç içinde (o gerçekleşmiştir denilebilir. 


İşçinin içinde örgütlendiği sendikadan. beklediği, esas olarak ekonomik çıkarlarının korunmasıdır. 


Biz burada esas olarak dernekleşme durumunu ele alacağız. Sendikal tipte örgütlenme ayrı bir yazı konusudur. Dernekleşme belirli bir ihtiyacı karşılamak üzere belirli bir süreç içinde gerçekleştirilmiştir. Bu süreç Türkiye'den getirilen feodal ya da yarı-feodal (kanbağı, ataerkil aile ilişkileri vb.) kurumların, Avruna ülkelerindeki tekelci kapitalizm tarafından parçalanmasını kapsar. 
Tekelci kapitalist üretim ilişkileri kendine göre daha geri bir aşamayı parçalayıp dağıtmakta ve bu yönüyle ilerici bir rol oynamaktadır. Üretimin alabildiğine yoğun, üretim temposunun başdöndürücü bir hızda ve ilişkilerin karmaşık olduğu ilerlemiş sanayi toplumlarma giren her yabancı unsur, ya bu tempoya ayak uydurmak ya da dışlanmak durumundadır. İleri sanayi ülkelerine gelen Türkiyeli köylü,uzun vadede kendisiy- 


rumları muhafaza edemez. 


Avrupa sanayi ülkelerine çalışmak amacıyla 


Özer Yavuz 


Stockholm Türkiye Halk Birliği Başkanı 


gelen ilk nesil en acılı nesildir. Onlar, çok kısa bir zaman içinde mümkün olduğunca sermaye yapıp dönme amacıyla gelmişlerdi. Fakat şimdi yaptıkları yatırımların bir Üçüncü Dünya, enflasyon ülkesi olan Türkiye'de nasıl duman olup, uçup gittiğini her yıl bizzat hayatın içinde görüyorlar. O duman olup uçan, aynı zamanda küçük burjuvalaşma umutlarıdır. Temelli dönüşü her yıl erteleten nedenlerden biri budur. İkincisi kapitalizmin mümkün olduğunca tüketimi teşvik eden yaşam düzeyinin Türkiye'ye göre yüksekligi, iş bulma imkanı vb. 
dir. Avrupa'da "'kalabildiği kadar kalmak" fikri yaygınlaşmaktadır. 


İlk nesil bir ayağını yarı-feodal, diğer ayağını tekelci kapitalist toprağa basmaktadır. Bu ikili durum Türkiyelilerin yapısını tümüyle etkilemektedir. Eski tipte ailenin'yerini yeni tipte aile anlayışı, eski tipte sosyo-ekonomik ilişkilerin yerini yeni tipte ilişkiler almaktadır. Kısacası eski tip yaşam parçalanmaktadır. 


Parçalanma kendi içinden yeni tipte bir birliği, MİLLİ özelliklerin ağır bastığı bir birliği getiriyor: 

Feodalizm-kapitalızm çatışması, toplumsal parçalanma süreci, bağrında 


milli değerlere sahip'çık- 
“İle” beraber getirdiği Ka- Tia, onlari Koruyup geliş” 


tirme ve bünları gerçekleştirmeyeiyönelik örgütlenme anlayışını hakim kılıyor. Milli değerlere yönelim kendiliğindenci 


cemiyetleşmeyi de etkiliyor. Hatta zaman zaman yönlendirici unsur haline geliyor. Milli özellikler bazen de dini unsurlarla beraber ortaya çikıyor. 


Milli dernekler talebi devrimcidir 


Milli özelliklere sahip çıkmak ve geliştirmek neden devrimcidir? Milli özellikler, feodal gericiliğin yanında emperyalist asimilasyonun da panze- 


hiridir de ondan. 
Milliyetçilik Avrupa toplumlarında feodaliz- 


min bağrından kapitalizmin bayrağı olarak çıktı. 
Milliyetçilik uzun bir dönem boyunca Orta Çağ despotizmine karşı ilerici bir rol oynadı. 

Bugün Avrupa'da kapitalizmin tekelci aşamasında milliyetçilik, kapitalizmin elinde ilerici bir rol oynayamaz. Ama tekelci kapitalizm Türkiyelinin yarı-feodal kurumlarını parçalarken onda belli ölçülerde milli değerlerin uyanmasına neden olmaktadır. Tekelci kapitalizm bu milli özellikleri daha ileri bir aşamaya geliştirmeyecektir. Hatta belli bir dönemden sonra önüne geçecektir. Bunu çeşitli şekillerde yapacaktır. 
Milli özelliklerin gelişmesinin önüne her ülkenin hakim sınıfları, kendi ülkesinin koşullarına uygun engeller koymaya 

, galışmaktadır. Örneğin İsveç burjuvazisi: “Göçcıların milli varlıklarını koruma ve geliştirmelerini önlemeye çalışmak- 


GAZETEMİZİN SAHİBİ 45 MİLYON HALKTIR ÇORUM 


Vilayet tarafından her köy evıne ayrılan 


Yarım ton kömür yaramıza merhem olur mu? 


Vilayet taratından 
1979 kış dönemi, Çorum 
Merkez köylerine hane başına yarım ton kömür tahsis edilmiş bulunmaktadır. 


Vilayet tarafından alunan bu kararın, genel olarak köylülerimizi, özel olarak da (kendim öğretmen olmam nedeniyle) 
köy ilkokul öğretmenlerini önümüzdeki kış boyunca nasıl zor durumlara düşüreceğine değinmekte yarar bulmaktayım. 

Vilayet,köylerde hane 


başma yarım ton kömür dağıtımını belki bazı gerekçelerle haklı göstermeye çalışabilir. Bu haklılık subjektif değerlendir meden öteye gidemez. 
Bu kararla geçerliliği ancak kışlık yakacağını temin edebilen, yani çevresinde orman-korunun bol bulunduğu köylerde olabilir. Bu da ancak Orman Müdürünün izniyle mümkün olabilir. Çünkü yakacak ihtiyacı için kesim izni verilmeyen köylerde bu karar geçerli değildir. 


KEÇİLER KESİLMELİ Mi 


KESİLMEMELİ Mi? 


Istanbul” dan Ali Demir 


Karagüney köylülerinin keçileri kesilmemeli 


Bir köy düşünün ki kimileri hayvancılıkla, kimileri bağ bostan işiyle zar zor geçimlerini sağlyor, o Anlaşmazlığa sebep: Keçi. Evet, bu kadar basit mesele amainat bu, birbirlerine düşmanlık besliyorlar. Aynı birinin keçisi tarlasına girdi diye çekip keçi sahibini vuran kan davalarına benziyor. 
Oysa o köyde oturan insanların hepsi kardeştir. 
Bırakalım köyü tüm Türkiye halkı kardeştir. Öyleyse Karagüney köylüleri düşmanlık besleyerek değil, hep beraber toplanıp bu meseleyi aralarında (o halletmeliler. 


Keçiler kesilecek diyenler keçi sahiplerine yeni geçim kaynağı bulsunlar. 
Yok, kesilmeyecekse keçilerin zarar verdikleri bağ, bostan vs. gibi şeyler keçilerden korunmalı veya keçi sahipleri. — keçilerine bakmalılar. 
Hiç şüphesiz keçilerin kesilmemesi daha masrafsız ve çıkar yoldur. Bu iş inada bindirilmemeli, Karagüney halkı birleşerek meselesini halletmelidir. 
Kaldı ki muhtar köy halkmın seçtiği bir memurdur ve köy halkının isteklerine cevap vermelidir. 
Köy halkının isteğinden ayrı bir şey yapamaz. 


-Bir de her türlü yakacak olanağından mahrum olan köylerimizi de bu kararın içerisine almış bulunmaktadır. İşte burada vilayet, düzeltilmesi mümkün olan bir hataya düşmüş bulunmaktadır. 
Bu kararla köylümüz kışı soğukta geçirmeye mahkum edilmiştir. Kent içerisinde hane başına 3ton kışlık kömür tahsis edilirken, odun bulmaktan dahi yoksun köylerimiz yarım ton kömürle yetinmeye mahkum edilmiştir. Yarım ton kömürle köylümüz ancak 15-20 gün, bilemediniz bir ay, evini sıcakta tutabilir. 
Ya sonrası? Eğer parası varsa (bu köylülerimizin geneli için geçerli değildir) tonu üç-dört bin liradan karaborsadan temin edecektir. Yahut da ormandan kaçak odun kesecektir. 

Kömürün tonu 650 liradır. Yarım tonu 325 
lira eder. Verilen yarım 


tonun taşıma parası kömür parasının üç-dört katı tutmaktadır. Trak- 


liradan taşıma ücreti almaktadırlar. Bizce 1000 
lira taşıma ücreti olması da -. doğal olmaktadır. 
Çünkü bulunmayan mazot adeta bir elmas olmuştur. Velhasıl köylü yurttaşa vilayetin aldığı kararla yanm 'ton kışlık kömürü 1500- 
2000 liraya mal olmaktadır. Bu veri doğal olarak köylümüzü yaranından çok zarar getiren 
(2 bin liraya bir aylık yakacak gibi gülünç bir durum) yarım ton kömürü: almama lehinde hareket ettirmektedir. 

Alınan bu kararla her ne kadar köylere kömür tahsisi yapıyoruz dense bile özünde köylerimize kömür tahsis edilmemiştir. 


tadır. Milli eşitliğe karşı 


çıkmakta, milliyetleri görmemezliğe gelmektedir. Konuyu 'göçmen" 


kavramı içinde ustalıkla gizlemektedir. İsveç burjuvazisi, derneklere yardım yapmak için, der- 


neklerin "Politika dışı olmasını", "bir partiye bağlı olmamasını", "Is- 


veç'e yönelik olmasını", “İsveçlilerin üye olabileceğine dair tüzükte bir madde bulunmasını" istiyor. Amaç yabancıları İsveç toplumu içinde "eritmektir ' 


TKP'liler ve onların paravan kitle örgütü 
FİDEF, Enternasyonalizmi ve milliyetçiliği birbirine zıt şeylermiş gibi gösteriyorlar. Hatta onlar devrimcinin yurtseveri olmaz diyorlar. Bu onların Türkiyelilere dönük tüm politikalarına yansıyor. 
Örneğin eğitim politikaları böyle. Bulunulan ülkenin işçi sınıfıyla bizim işçilerimizin ilişkisini milli eşitlik temelinde ele almıyorlar. Türkiyeli çocuğun Alman ya da başka bir- ülkenin sınıflarında eğitim görmesi gerektiğini ileri sürüyorlar. Başka bir deyişle 
Türk çocuk, Almanya'da Almanlaşmalı, İsveç'te İsveclesmeli, Fransa'da Fransız olmalıymış! 


Enternasyonilizm; uluslararası alanda işçilerin en tehlikeli düşmana karşı mücadele birliğidir. Bugün işçi sınıfının "uluslararası birliğini en *çok""Kim' Parçalıyor? 
İMuhâkkak “Ki Brejnev revizyonistleri ve onların çeşitli ülkelerdeki beşinci kolları, sözüm- 


Alınan bukararlar devlet bizzat köylülerimizi kaçakçılığa sevk etmiştir. 
Köylülerimizi bir avuç aracının karaborsa kömürüne muhtaç etmiştir. 
Her gün çürük mal satan satıcının bağırdığı gibi "yaş kesen baş keser", “ormanlarımızı koruyalım” vs. ` sözcükler bizzat devlet tarafından rafa kaldırılmış bulunmaktadır. 


Alınan bu kararla, ozellikle köy öğretmenleri kış boyunca zor durumlara (düşürülecektir. 
Çünkü öğretmenler birer devlet memurudurlar. 
Devlet memurlarının temel ihtiyaçlarını asgari ölçüde karşılamak zorundadır. Oysa bu kararla, bırakalım ihtiyaçlarını karşılamayı, bizzat kendi memurunu (kaçakçılığa 


——————— 


ona komünist, partileri. 
Proletaryaya düşen görev, sahte "komünist" partilerinin,yurtsever duyguları yok etme planlarını açığa çıkarmak ve en tehlikeli düşmana karşı birliği;demokrasi, eşitlik ve özgürlük temelinde gerçekleştirmektir. Proletarya enternasyonalist olduğu kadar yurtseverdir de. Bu iki şey içiçedir. Sovyet sosyal -emperyalistleri dünya hegomonyası peşindedir. Onlar ve kendilerine bağlı kukla hükümetler,dünya çapında saldirgan emellerinin karşısında engel olarak, işgalciye karşı milli bütünlüğü savunanları da görüyorlar. Uzakdoğu'da Sovyetler Birliği'nin jandarmalığını yapan Vietnam yöneticilerinin (o ''Kamboçya diye bir ulus zaten yoktu" demeleri ibret vericidir. 


MHP'ye gelince; MHP" 
nin son biriki yıldır Avrupadaki kitleye dönük faaliyetini yoğunlaştırdığını görüyoruz. 
MHP, Avrupa'daki hantal, yıllanmış esas olarak eksport'lardan oluşan yönetici kadrosunu, Türkiye'den getirdiği katiller- den oluşan yeni ve tecrübeli kadroyla değiştirmiştir. MHP, haklı milli telepleri, kendi şoven haksız siyasetlerine alet etmeye çalışarak güç toplama peşindedir. 


Asimilasyyonu reddetmeli, kitle derneklerine giderek milli duyguları geliştirme devrimci siyasetini savunmalıyız. Kitleyi kazanmanın, kitle dernekleri arasında birliği sağlamanın, TKP ve 
MHP'yi açığa çıkarma- nın yolu budur. 


Bu siyasetleri savunma mücadelesi içinde kitleler dostunu düşmanını daha iyi tanıyacaktır. 


sevketmektedir. Çünkü bu öğretmen kışını soğukta geçirmeyeceğine göre, mutlaka kışlık yakacağını çeşi tli(kanunsuz olup olmadığına bakmadan) yollardan karşılamaya bakacaktır. 


Alınan bu kararın üzerinde yetkililerin yeniden duracağına, köylülerimizi ve birer devlet memuru olduğu göz önünde bulundurularak ilkokul öğretmenlerimizi kış döneminde soğuğa mah kum edilmeyecek bir şekilde kararın çıkarılmasına veya bu kararın bu yönde düzeltileceğine inancımız tamdır. 


Arpalık köyü ilkokulu öğretmeni 
Uğur Ulusoy 


Cepte sigara parası olmadan bayram yapılır mı? 


Bayramların memurlar için acı dolu hale gelmesi son yıllarda giderek ızdırap haline gelmiştir. Artan fiyat artışları ve anarşi içinde kimin içinden bayram yapmak geliyor ki... 


Tüm yetkililer bu bayrama yaklaşılan günlerde seçimin kendileri için taşıdığı önemin aynısını memurlar için geçimin taşıdığının bilinci ile maaşlarımızı ve ücretlerimizi 25 Ekimde ödemelidirler. 


Birincisi, 26 Ekim günü başlayan bayram5 Kasımda sona erecek. Aldığı maaşla ay sonunu borçla getiren memur ve işçilerimiz diğer ayın beşine 


kadar maaş alamadığı gibi bir de bayram yapacak, Ay sonunda sigara alacak parayı zor bulan bizler, çocuklarımızın bayramlıklarını alamadan onların sızlanısları ile yüreklerimiz daha derin yaralı olarak bir bayram kutlayacağız. 

Bayramlar neşe ve sevinç, insanlar arasmda dostluk vesilesi olma: - reken günlerdir. Bu şart lar altında kim sevinçle bayram kullayabilir? 


Hele bu bayram bütün acılarımızın daha fazla depreşmesine neden olacak, Neden mi? Nedeni çok. 


Kartal Demir 


Fırıldak! 


Düne kadar, köşelerinde, MC'leri lanetleyen yazar-çizerler; bugün 3. MC'yi niye isterler? 

Yalnız istemekle kalmayıp, bir de Eceyit'e akıl verirler: 

"Elleme... Demirel, 3. MC'yi kürsun.. 
Hatta sen de destekle..." 

Niye? 

Çünkü bu aklı-evvellere göre, 3. MC kurulursa onun karşısında otomatikman bir cephe teşekkül eder. 

Ortalık, "UDC'de birleş..." sloganlarıyla inler. 

Bundan da en çok Rusya istifade eder. 

Milliyetçi Cephe (MC) ve Ulusal Demokratik Cephe (UDC) diye ikiye bölünen ülkeyi iç savaşa sürükler. 

Ondan sonra da, Asya ve Afrika'da 

. yaptığı gibi, bir geceyarısı darbesi tertip: ler. 

İşte Ecevit'i 20 ayda batağa sürükleyen o çok bilmiş aklı-evveller, 3. MC'nin kurulmasını bunun için isterler. 

İsterler ki, 3. MC kurulsun... 

"Faşizm iktidar oldu..." nidaları ortalığı doldursun... 

Ülke; MC ve UDC şeklinde iki cephe- ye bölünüp, karşılıklı vuruşturulsun... 

Rusyada; fırsattan istifade, bir darbeyle Türkiye'nin başına gelsin, otursun... 

Oynanmak istenen oyun budur. 


Ne var ki, MC'ciler (AP ile MSP) bu oyunun farkındadır. 

Nitekim ,MC'nin Maliye Bakanlarından Cihat Bilgehan, aynen şöyle konuşmaktadır: 

"Bir zamanlar MC'yi yerden yere vuran yazarların, şimdi hararetli MC savunucusu kesilmeleri garip..." 

Buna benzer bir yorumu da MSP sözcüsü Şener Battal yapmaktadır: 

"MHP'li bir hükümet ülkeyi iç harbe götürür..." 

Götürür, çünkü cephelerden birinin (MC'nin) başına MHP, cephelerden diğerinin (UDC'nin) başına TKP geçer... 

Ve millete dönüp:  * 

"İkimizden birini tercih et..." derler. 

Başka bir deyişle: 

"Kırk katır mı, kırk satır mı?" 

se 

MC'nin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil: 

“Yeni bir MC mümkün değil..." diyor. 

MC'nin Başbakanı Süleyman Demirel: 

“"AP-MSP-MHP'li bir hükümeti (MC), kendi partime bile kabul ettiremem..»' 
diyor. > 

Buna mukabil, dünün anti-MC'ci yazar-çizerleri bugün yeni bir MC'nin yolunu gözlüyor. 

Galiba, dünya tersine dönüyor. 

Tersine döndüğü şuradan belli ki, dünün "koltuk" heveslileri Ecevit ile:Demirel, bugün koltuğu birbirlerine ikram ediyor: 

“Buyrun, siz oturun..." 

“Rica ederim, siz buyrun..." 

Onlar koltuğu birbirlerine ikram ederken, namı diğer "milli damat" olan bir senatör kalkıyor: 

“Siz oturmuyorsanız, ben oturayım..." 
diyor ve "iktidar" adlı gelinle başgöz olmak istiyor. 

Dedik ya, dünya tersine dönüyor... 


Dönerken de, bazılarının başlarını döndürüyor... 
Fırıldak gibi! 


SOLDAN SAĞA: 1) Af- DÖNKÜ BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 
6 91011 


ganistan'nın başkenti-Su kıyısındaki kumlu yer. 
2) 1840-1902 yılları arasında yaşamış olan ilerici Fransız romancısı-Bir harfin okunuşu. 3) Tersi lif-Duygusal, 4) Acı, üzüntü-Tersi rülbe veya mevkice üstte olan-Kimyada Helyum'un simgesi, 5) Burgulu çivi-Şan, ün. 6) Bi- = lim-Çürüyüp bozulmuş, kokuşuk. 7) Kayıp-Tümör. 8) Taraça, teras-El uzluğu ile, becerikliliğini kullanarak. 
YUKARIDAN AŞAĞI: 1) Değerinden çok daha ucuza alınabilen elden düşme şey. 2) İş, fiil . 3) Aynı biçim- de, sürekli olarak. 4) Vilayet-Yüz ifadesi, 5) Bir çoğul takısı-Boru sesi, 6)İstemeye, istemeye 7) Garson yamaği-Bir emir, 8) İlave etmek, eklemek, 9) Anlam-İçel'in bir ilçesi, 10) Danışma meclisi. 11) Tersi doruk (eski dil). 12) Karda batmadan yürümeyi sağlayan örgülü avaklık-Bir nola. 
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23 Ekim 1979 


Aydınlık) 


KIBRIS TÜRK 
KESİMİNDE 
MUHALEFETE 
YENİ BİR 
BAŞKAN ADAYI ARANIYOR 


LEFKOŞE (THA) 


Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Kipriyanu'nun, Suriye'de, Filistin Kurtuluş Örgütü Lideri Yaser Arafat ve Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'la U-2 uçakları Konusunda görüşeceği bildirildi. 

Rumca "Aneksartitos” gazetesine göre, Kipriyanu, Sedat ve Arafat'la yapacağı görüşmelerde, Kıbrıs'taki İngiliz (o üslerinde bulunan U-2 uçaklarının yasaklanmasına ilişkin yöntemleri görüşecektir. Gazetenin haberine göre, Kipriyanu, Arap ülkeleri ve özellikle de FKÖ'nün desteğini sağlamak için, Mak düne minde adadaki İngiliz üslerine yerleştirilmesine izin verilen U-2 uçaklarının yasaklanmasına hazır olduğunu bildirecektir. 


Amerikan casus uçağı U-2 


Kipriyanu U-2 uçaklarını yasaklamaya hazır olduğunu söyledi 


@Kipriyanu, Arafat ve Sedat’ la görüşecek 


© Denktaş, Kum yönetiminin Waldheim” ın önerilerini kabul edıp etmediklerini açıklamalarını istedi 


DENKTAŞ RUMLARIN 
AÇIKLAMA YAPMASINI İSTEDİ 


Kıbris Türk Yönetimi Başkanı Denktaş, Rum yönetiminin, Waldheim'ın önerilerini kabul edip etmediklerini açıklamaları gerektiğini 

ledi 


Rum yönetimi sözcüsünün, Valdheim'ın herhangi bir öneri sunmadıgı, yalnızca bazı fikirler ortaya attığı yolundaki iddiası üzerine bir demeç veren Denktaş şöyle dedi: “Rumlar bu önerilere ne isim verirlerse versinler, bunları kabul edip etmediklerini kamuoyuna açıklamalılar idheim'n agustos önerilerini reddettiğini anladığımız Kipriyanu'nun, bu girişimi, 19 Mayıs Anlaşmasını çöp sepetine attığını göstermektedir." 


ABD’ deki. Rumlar Kennedy’ yi desteklemek için 3 koşul öne sürüyor 


@ Koşulların basında, Kıhrış” taki Türk ordusunun çekilmesinı sağlamak geliyor 


LEFKOŞE (THA) 
ABD'de yaşayan Rum ve Yunanlıların, başkan lık seçimlerinde kendisini desteklemek için Edward Kennedy'ye 3 koşul öne sürdükleri bildirildi. Bu koşullar şöyledir: 1-Kıbrıs'taki Türk or dusunun geri çekilmesini sağlamak. 

2-Ege'deki Yunan çıkarlarını hiç bir kuşkuya meydan vermeyecek biçimde desteklemek. 

3-Beyaz Saray ile Pentagon'un Türk yanlısı un surlardan temizlenmesini sağlamak. 

ABD'deki Rum ve Yunanlıların, Kennedy'nin 
sözkonusu koşulları 18 
ay içinde programlaştırarak uygulama safhasına koymasını, bu süre içinde Türk askerlerinin geri çekilmesinin sağlanmaması halinde, Türkiye'ye yeni- 


den ambargo konmasını talep ettikleri belirtiliy r Ayrıca, Rum ve Yuranlıların, koşullarının yeri- 


milyon oyun verileceğini da bildirildi 


ne getirilmesi halinde 2 


Kenneody'ye açıkladıkları 


ABD, Kıbrıs “la ilgili planında direniyor 


LEFKOŞ 


E (THA) 


ABD'nin, Kıbrıs konusundaki planının kabul edilmesinde direndiği bildirildi. 
ABD'nin Atina Büyükelrisi, Yunanistan'ı zi- 


yaret etmekte olan bazı Amerikalı senatör ve işadamlarının katıldığı bir toplantıda yaptığı konuşmada, geçen yıl ABD tarafından sunulan Kıbrıs planını överek Washington'un bu planda 


israr ettiğini söyledi. 


Kıbrıs Rum tarafınca kabul edilmeyen 12 
maddelik planın görüşmelerin başlatılmasına yol açacak dengeli bir formül oluşturabileceğini. 


belirtti. 


© 


Kıbrıs Türk Yönetimi Başkanı Rauf Denktaş, yerine bir başkan a- 


©CTPfahri başkanı Berberoğlu, “bi-zonal” "“* federasyona karşı olduklarını açıkladı 


LEFKOŞE (AA) 


Kıbrıs Türk kesimindeki siyasal partilerin, 1981 yılında yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde Denktaş'a karşı ortak bir aday çıkarmaları istendi. 


Lefkoşe'de önceki gün yapılan Cumhuriyetçi 
Türk Partisi Olağanüstü Kurultayı sonunda, yeniden parti genel başkanlığına seçilen Özker Özgür yaplığı konuşmada Denktaş'ı eleştirerek şunları söyledi: *'Muhalefetin bir devlet başkanı adayı üzerinde birleşmesi şarttır, Muhalefet, du- 
“umu ciddiyetle değerlendirmelidir. Toplumlararası sorunun çözüm sürecine girebilmesi için Kıbrıs'ın bağımsızlığını, bağlantısızlığını ve top- 
“ak bütünlüğünü içtenlikle benimsemiş bir devlet başkanına gereksinme vardır." 


"BI-ZONAL" 
FEDERASYON TEZİ 
CTP'nin olağanüstü kurultayında, partinin eski genel başkanı ve şimdiki fahri başkanı 
Ahmet Mithat Berberoğlu da bir konuşma yaparak Denktaş'ı eleştirdi. 
Berberoğlu, Denktaş'ın 
"İki kesimli (bi-zonal) federasyon tezi ile Adada askeri idareler yaratma amacında" olduğunu belirterek, "Denktaş, eğer Kıbrıs'ı askeri bölgelere bölmek istiyorsa boşuna uğraşmasın, o karşısında CTP'yi bulacaktır." dedi. 


ATALAY'IN MEKTUBU 


Kıbrıs Türk yönetimi 
New York temsilcisi Nail Atalay'ın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Waldheim'a gönderdiği mektup basına açıklandı. 

Atalay, mektubunda, 
Kıbrıs sorununun Kıbrıs' 
ta iki toplum arasında yapılacak görüşmelerle çözümlenebileceği görüşünü BM'ye yeniden duyurdu. 
Atalay, Kıbrıs'ta Türk işgali diye birşey bulunmadığını da iddia etti, 


Çekoslovakya” daki muhalifler yargılanıyor 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 
Çekoslovakya'da ''Yasa-77' hareketine mensup 
6 muhalifin yargılanmasına başlandı. Bu, 1975'de Helsinki'de imzalanan Avrupa İşbirliği ve Güvenlik Anlaşmasından bu yana Doğu Avrupa ülkelerinde görülen en önemli davadır. Yargılanan muhalifler arasında ünlü bir oyun yazarı da var. Gizli bir örgüt kurmakla suçlanan sanıklar hakkında 
10 yıla kadar değişen çeşitli hapis cezaları isteniyor. 

Bu arada, davası başlamış 6 kişiyle birlikte geçen mayısta tutuklanan 4 kişinin sorgularının hâlâ sürdüğü bildiriliyor. 


İsviçre seçimlerinde Sosyalist Parti en fazla oyu aldı 


BERN (AA) 
20 yıldan 
beri yönetimde olan 4 
büyük parlinin sözcülerı, geçliğimiz pazar günü yapılan seçim sonuçlarından memnun olduklarını söylediler, 

Sosyalist Parti geçen 
seçimlerde kazandığı 55 


İsviçre'de 


HUA GUOFENG, 
ALMAN YÖNETİCİLERLE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI 


BAHA TARGUN 
BONN'DAN BİLDİRİYOR 

Bonn'a gelen Çin Komünist Partisi Başkanı ve Başbakan Hua Guofeng, pazar günü Başbakan Helmut Schmidt, pazartesi günü de Devlet Başkanı Karl Carstens ile görüştü, 

Hua Guofeng, Köln-Bonn havaalanınında Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Johannes Rau ve kendisine bütün gezisi boyunca eşlik edecek olan „Federal Devlet Bakanı Hans Jürgen Wischnewsti tarafından karşılanmıştı. Hua pazarı dinlenerek geçirmişti. 

Fransa gezisi sırasında hafif bir üşütme geçiren Hua Guofeng, pazarlesi günü öğleden sonra "Savaş Kurbanları" anıtına bir çelenk koydu ve başkent Bonn'un "Altın Defteri "ni imzaladı. 

Hua Guofeng pazartesi akşamına doğru Almanya'nın iki büyük partisi, Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Başkanı Willy Brandt ve Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) Başkanı Helmut Kohl ile Cümnich Sarayı'nda ayrı ayrı görüştü. 

Hua Guofeng ayrıca Federal Dışişleri Bakanı Hans Dietrich 


Genscher ile yine Cümnich Sarayinda ayrı bir görüşme yaptı. 


ALMAN BASINI 


Gerek Alman basını gerek Alman TV'si yayınlarında daha Paris'e geldiği günden beri Hua'nın gezisine geniş yer vermeye başladılar. Büyük gazetelerin tanınmış Asya muhabirleri günü gününe “Hua'nın gezisini yansıtmaya çalışıyorlar. 

Çin ile ilgili olarak özel yayın yapan Federal Almanya TV'si Hua'nın Fransa gezisine de geniş yer verdi. "Hua ile birlikte daha iyi bir ortam doğuyor”, "Çin kartı ve diğer kartlar", "Almanya Çin'e silah vermeyecek" gibi başlıklarla verilen gazete haberlerin- de, Federal Almanya'daki dört büyük partinin Hua'nın gezisi ile ilgili olarak ortak bir tavır almaya hazırlandıkları belirtiliyor. Hükümet ve SPD çevrelerinin Hua Guofeng'in gezisini, ticari bir ziyaret gibi göstermeye yönelik açıklamalarına karşın, basının işin siyasi yanını önemle ele aldığı hissediliyor. 


gicoy 


> 


BM toplantılarından biri. 


i 


Bayan D'Estaing yemekte. 


Fransa Devlet Başkanı Valery Giscard D'Estaing, Çin Başbakanı Hua Guofeng ve 


Hua'nın gezisi nedeniyle 


PARİS'TE ÇİN 


Birleşmiş Milletler 
Örgütü 34 yaşında 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 
Birleşmiş Milletler Örgütü 34 
yaşına girdi. Birleşmiş Milletlerin 34.kuruluş yıldönümü dolayısıyla, BM Türk Derneğince, Ankara temsilciliğinde 24 Ekim Çarşamba günü bir tören düzenlenecek, 

Birleşmiş Milletler Türk Derneği Başkanı Prof. Dr.Cahit Talas'ın konuşmasıyla başlayacak törende, Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün de bir konuşma yapacak. 

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kurt Waldheim "Birleşmiş Milletler Günü" dolayısıyla yayınladığı mesajda, kuruluşun, başarıya ulaşmak için üye ülkelerin siyasal iradelerine yaslanğını bildirdi. 


BM Ankara Enformasyon Büro- 


Enver Hoca, ABD ve 
SSCB dışında tüm 


ülkelerle ilişki geliştirebileceklerini söyledi . 


DIŞ HABERLER SER VİSİ 

Amavutluk Devlet Başkanı Enver Hoca, ülkesinin ABD ve Sovyetler Birliği dıilişkilerini ge iir o- 


şında tüm ülkelerle 


sundan yapılan açıklamaya göre Waldheim mesajında şunları belirt- 

"Uluslararası sahne çözülmemiş sorunlarla doludur. Bir dizi siyasal çatışma hâlâ barışçı bir çözüm beklemektedir. Fiilen dünyanın her yanına yayılmakta olan silahlanma yarışının da katkısıyla sürüp giden bir bunalım ortamı yaşamaktayız. 
Milyonlarca insan evlerinden sökülüp atılmıştır. İnsan hakları gerek bireysel, gerekse toplu düzeyde sik sık ihlal edilmektedir. Yeni ve daha adil bir uluslararası ekonomik düzen yolundaki ilerleme fazlasıyla yavaş olmuştur. 

"Birleşmiş Milletler, başarıya ulaşmak için üye ülkelerinin siyasal iradesine yaslanmaktadır. Söz konusu siyasal irade de, dünyanın her yanındaki kamuoyunun ilgi ve ka- 


laşma çağrısını 
Yugoslavya ile ilişkilerini 


meye hazır olduğunu bildirdi. Enver 


let Başkanı Jozip Broz Tito'nun yakın hatırlatarak, komşuları normale dö nüştürmeyi düşünmediklerini söyledi 


tılımına dayanır. Bugün bakışlarımizi kısa bir süre sonra içine gireceğimiz 1980'lerin umut ve olanaklarına çevirmemiz büyük önem taşımaktadır. Önceliklerimiz geçmiş yerine geleceğe yöneltilirse, Birleşmiş Milletlerin üye ülkelerin- den giderek artan destek göreceğinden ve dolayısıyla sonuçta herkesin çıkarına hizmet edecek olan uluslararası topluluğun yaşamı üzerinde çok etkin olacağından kuşkum yoktur." 

Başlangıçta Birleşmiş Milletler Örgütü 51 ülkeyi içine alırken bu sayı 1979 yılına geldiğimizde 150' ye dayandı. Kurulduğu yıllarda ABD'nin hakimiyeti altında bulunan örgüt, bağımsızlığını yeni kazanan ülkelerin çoğalmasıyla Üçüncü Dünyanın söz sahibi olmaya başladığı bir forum haline geldi. 


iran'ın Manabad kentinde çatışmalar yavaşladı 


TAHRAN 

İran'ın Mahabad kentinde ordu birlikleri ile ayrılıkçılar arasında başlayan çatışmaların yer yer devam ettiği bildirildi. Hatırlanacağı gibi cumartesi günü İran Devrim Muhafızlarına yemek götüren askerlere ayrılıkçıların saldırmasıyla yeni çatışmalar meydana gelmişti. Saldırıda 4 muhafız yaralanmış saldırgan-. 
lardan uç kişi olay yerinde ölmüştü. Kentin ordu birlikleri tarafından sarıl- 


HAFTASI YAŞANDI 


© İkili görüşmelerde Çin-Fransa ilişkileri, Hindiçini' deki durum ve süper devletlerin ilişkileri ele alındı 

PARİS (ÖZEL) 


15-20 Ekim günleri Fransa "Çin Haftasını" yaşadı. Radyo, televizyon ve bütün basın-yayın organlarının birinci haberi, "Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Hua Guofeng..." cümlesi ile başladı. Sadece bu hafta içinde Çin ile ilgili üç kitap yayınlanırken, Fransa ile Çin arasında çeşitli alanlardaki işbirliği yeni boyutlar kazandı. 

Çin Başbakanının Avrupa gezisi halen sürüyor. Ancak Fransa basını Hua Guofeng'in Fransa'daki temasları hakkında şimdiden genel bir değerlendirme yaptı. 

Fransa Devlet Başkanı Valery Giscard d'Estaing ve Çin Başbakanı Hua Guofeng'in çeşitli vesilelerle yaptıkları konuşmaları ve Çin Dışişleri Bakanı Huang Hua'nın 18 Ekim günü yaptığı basın toplantısında söylediklerini tahlil eden uzmanlar, görüşmelerde esas olarak üç konunun ele alındığını tespit ediyorlar: 


1) Genel olarak dünya siyasetindeki gelişmeler, iki süper devlet arasındaki ilişkiler, Güney-Kuzey diyaloğu. 

2) Hindiçin'deki son durum: Vietnam'ın işgalinden sonra Kamboçya'da çözüm, 

3) Fransa-Çin iliskileri 

Birinci konuda, Fransa tarafı "Yumuşama" tezlerinin önemini vurgulamaya çalışırken, Çin Başbakanı hegemonyacılığa karşı önlemler alınmasını önerdi. Huang Hua ise, 'Yumuşamanın kalıcı olamayacağını" belirterek, "Silahsızlanma ve yumuşama konusunda anlaşmalar imzalanmasına karşı değiliz, ancak pratikte hegemonyacılığa, saldırılara ve müdahalelere anında cevap vermek gerekir" şeklinde görüşlerini açıkladı. Fransız Devlet Başkanlığı sözcüsü P.Hunt ise "Fransa-Çin ilişkilerinin dünya barışının korunmasına hizmet edeceğini" belirtti. 


Gözlemciler, Fransa ile Çin'in "mil li bağımsızlığı korumak ve yabancı müdahalelere karşı çıkmak" konusunda görüş birliğine vardıklarını yazdılar. 
Ancak Çin tarafı bu konuda açık bir şekilde mücadele ve dayanışma hedefleri gösterirken, Fransız yetkilileri, Moskova'dan gelebilecek saldırılar yüzünden çekingen bir tutum takındılar. 

Hindiçini konusunda, Fransa, Kamboçya'ya acil yardım meselesini ön plana çıkarırken, Çin Başbakanı "Vietnam'ın askeri işgali son bulmadan meselenin köklü bir şekilde çözülemeyeceğini"' vurguladı. Ancak her iki hükümet de "Kamboçya'da bağımsız ve dış müdahalelere karşı çıkan bir hükümetin kurulmasını" destekleyeceklerini belirttiler. 


İkili ilişkiler ise üç anlaşma ile somuta bağlandı. Ticaret, Konsolosluk ve Kültür alanlarında imzalanan işbirliği anlaşmaları, Fransa-Çin ilişkilerini daha da güçlendirdi. 

Öte yandan Çin Başbakanı Hua Guofeng'in Fransa'daki telekomünikasyon merkezlerine ve tarım kurumlarına yaptığı ziyaretler, bu alanlarda da yeni ticari olanaklar yarattı. 


Hua Guoleng'in Pekin'de yapuğı basın toplantısında ifade ettiği gibi görüşmeler sonunda bir ortak bildiri yayınlanmadı. 

Hua Guofeng'in Fransa gezisi belki olağanüstü yankılarla sonuçlanmadı. 
Ancak, iki ülke arasındaki işbirliğinin gelişmesi ve daha da önemlisi Batı Av rupa'da Sovyet hegemonyacılığına karşı yükselen seslere destek olması bakımından Çin Başbakanının gezisini uzun vadeli hir barış seferi olarak niteleyebiliriz. 


mi. Foes 


f 
İ f 


ca, "Ancak bizimle ilişki kurmak isteyen TİTO'NUN ÇAĞRISI 


ülkeler, bu ilişkilerde dürüst davranmayı 


sandalye ile en büyük dığı ve askerlerin duruma 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Çin Halk Cumhurıyeu'nde 13 yıl- 


okulların kapandığı ve 


Mer m halkın sokağa çıkmaktan 


Birliği Partisinin durum- 


mişli 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ca, bu ülkelerle ilişkilerini normale dö nüşlürmeyi düşünmediklerini söyledi Enver Hoca ayrıca, Yugoslavya Dev- 


yı 


rın alınmadığı İsviçre se- 


çimlerinde seçimlere katılma oranının düşük olduğu belirtildi. 


Eyaletindeki Katolik kilisesinde, 1966 
dan bu yana ilk kez ayin yapıldı. Ajans, ayine çok sayıda insanın katıldığını kaydetti. 


gün, Hürremşehir ile 
Tahran arasında bir yolcu treninin raydan çıktığını bildirdi 


ecek maddeleri atılabileceğini, ancak u yardımın aç insanlara gitmesinin garanti altına alınması gerektiğini söyledi 


narar, ana Ekonomik Topluluğu'na üye ülkeler Dışişleri Bakanları" nın İrlanda Cumhuriyet'inde yaptıkları toplantı sırasında alındı 


Arnavutluk'a bir dostluk çağrısı o değerlendirmişlerdi 


Süre doldu, 
İnter Şirketi gidiyor 


İnter - 
Continental işçilerinin karşısın 
3 


Yüzmilyonlar yatırılarak Taksim Meydanı- 
nın göbeğine dikilen İnter Continental Oteli, 25 
Ekim günü "resmen" kapanıyor. Otelin işletmecisi Amerikan İnter şirketi bu tarihte oteli kapatarak Türkiye'den ayrılıvor. 

Niçin mi? 

İnter şirketine bakılırsa, neden, işyerinde uzun bir süredir DİSK'e bağlı OLEYİS Sendikası tarafından sürdürülmekte olan grev. 

Gerçek neden bu mu? 

Bilemeyiz, fakat ortalıkta, Inter şirketinin asıl derdinin, otelin sahibi Osmanlı Bankası ve aynı zamanda İstanbul Turizm Otelcilik Anonim Şirketi ile kâr yüzdelerinin paylaşılmasında ortaya çıkan anlaşmazlık olduğu şeklinde söylentiler dolaşmakta, 

Fakat bizi asıl ilgilendiren otelde calısan şu anda grevde olan 485 işçinin, aileleriyle birlikte en az 2500 kişinin akibetinin ne olacağı? 

Gerçi Inter şirketi Türkiye'den ayrılmadan önce işi sağlama almak istemiş. 485 işçinin iş akitlerini feshettiğini bildirmiş ve kıdem tazminatlarını Osmanlı Bankasına yatırmış, 

Bu yasal bir uygulama mı? Kıdem tazminatlarına el sürmeyerek sırtlarındaki grev önlükleriyle otelin önünde dimdik dran işçilere rağmen Inter şirketi yurt dışına gidebilecek mi? Giderse ne olacak? 

Konuyla ilgili çeşitli kişilerle konuşarak bu sorulara cevap aradık. Sadece Inter şirketinden görüşecek bir yetkili. bulamadık. Inter'in Türkiye'deki Hukuk Danışmanı Avukat Ayhan Ünlen ise, kendisinin bu konuda açıklama yapmaya yetkisi olmadığını belirterek, görüşme isteğimizi kabul etmedi. 

Aşağıda otelin sahibi, bir sendika yetkilisi, otelin baştemsilcisi ve bir hukukcunun konuya 


| ilişkin görüşlerini bulacaksanız. 


ileri Maden-İş 
Olağanüstü Genel 
Kurulu toplandı 


İSTANBUL (ÖZE! 

oğımsız İleri Maden İş Sendikası Olağanüstü Genel Kurulu pazar günü yapıldı. Yürütme Kurulundaki görüş ayrılıkları ve Devrimci Maden İş Sendikası ile birleşme sorununun tartışılması amacıyla yapılan kongrede Divan Başkanlığına Avukat Alişan Sertel getirildi. Kongreyi bir konuşma ile açan İleri Maden İş Genel Başkanı Hasan Ergün, 14 Ekim seçimlerinin sonuçlarına değinerek, CHP'nin, izle- 


be. 


Sümerbank Nazilli ve izmir Fabrikalarında irade Beyanı yapılıyor 


Sümerbank'ın İzmir 
Basma Fabrikalarında yetkili sendikanın belirlenmesi için irade beyanı yapılacak. TEKSİF ile Tekstil Sendikaları arasındaki yetki uyuşmazlığını gidermek amacıyla, 1800 işçinin çalıştığı Nazilli Basma Fabrikasında bugün, 2260 işçinin çalıştığı İzmir Sümerbank'ta da 25 Ekimde irade beyanı yapılacağı bildiriliyor. 


diği denge politikası yüzünden oy kaybettiğini söyledi. 

Daha sonra Çalışma Raporu okun du ve eleştiriler yapıldı. Yönetim Kurulunda bulunan ve "Işık Dergisi" taraftarı olan bazı konuşmacılar, diğer yöneticilere kişisel eleştiriler yönelttiler, Bir konuşmacı da Devrimci Maden İş ile birleşilemeyeceğini il sürdü ve bu sendikayı "gerici, sarı" diye suçladı. Kongrede konuşan işçilerden bazıları ise küçük işyerlerindeki örgütlenmenin zorluğuna değine rek, sendikal birliği savundular. 

Yapılan seçimlerde muhalefet listesi 119 oyla yönetime geldi. Genel > Başkanlığa, Mehmet Ararat seçiidi. di. 


ledi. 


Öte yandan Tekstil 
Genel Başkanı Rıdvan Budak, 20 
Ekim Cumartesi günü Çiğli TARİŞ Fabrikasında işçilerle bir toplantı yaptı. Toplantıda konuşan Budak, sendikalarda manın hatalı olduğunu öne sürdü. 
Ayrıca bir grup işçinin olduğu gerekçesiyle dövülerek fabrikadan atılmasını desteklediğini söy- 

. 


Otelin iki yabancı ortağının kar şanlaşmazlığı yüzünden kapandığı ileri sürülüyor 


Sendika ne diyor? 


OLEYİS Marmara Bölge 
Şube Sekreteri Kenan Aktaş: 

"25 Ekimde Inter Türkiye" den ayrılsa bile grevimiz sürecektir. Inter'in 485 arkadaşımızın iş akitlerini feshetmesi gecersizdir. Çünkü yasal olarak, grevdeki bir işyerinde işçilerin iş akitleri feshedilemez. 

"Diğer yandan otelin mülk sahibi Osmanlı Bankasıdır. Otelin işletmesini İnter'e verdiğin- den dolayı, Osmanlı Bankasının da işçilerin iş akitlerini feshetmesi mümkün değildir. Banka- nın böyle bir iş yapabilmesi için İnter'in ayrılmasından sonra Osmanlı Bankası ile işçiler arasında yeni bir iş mukavelesi yapılması gerekir. "İnterin ayrılmasının bir önemi olmayacaktır. Inter gitse de İnter binası Taksim' dedir ve bizim grevimiz sürecektir Otel isim değişikliği yapsa bile, ki yapamaz, aynı işçileri çalıştırmak: ve bizimle toplusözleşme mesasına oturmak zorunda kalacaktır." 


+ İZMİR (ÖZEL) 
ve Nazilli 


Sendikası 


siyasi tartışma yap- 


“faşist” 


Konuşması sırasında Türkiye İşçi Köylü Partisinin "Amerikancı" olduğunu da iddia eden Budak, kendisin- den sonra konuşmak isteyen işçilere söz hakkı tanımadan toplantıyı bitir- 


Galata Turistik Tesislerinde çalışanların OLEYİS üyesi 


oldukları saptandı 


İSTANBUL (THA) 


re durum saptaması kararı alındığı ve 18 


Galata Kulesi turistik tesislerinde yapılan Ekim 1979 günü işyerinde İş Müfettişleri durum saptamasında, 50'nin üzerinde işçi- tarafından yapılan durum saptaması sonu- nin DİSK'e bağlı OLEYİS sendikasına üye cunda katılan işçilerin tamamının OLEYİS 


oldukları bildirildi. 


DİSK'e bağlı Türkiye OLEYİS Sendikası Marmara Bölge Şubesi tarafından konuyla ilgili olarak basına yapılan yazılı açıklamada Turizm-İş sendikasının yetkili sendika durumunda olduğu Galata Kulesi Turistik tesisleri işyerinde Turizm-İş'e yetki çağrısında u bulunulduğu ancak bu önerinin Turizm-İş yetkilileri tarafından olumlu yanıtlanmadığı Urean ifade edildi. Et 


Açıklamada İstanbul Bölge Çalışma Müdürlüğünün yetkili sendikayı belirlemek üze- 


her gün 


direnen 


Lokantasında yasadışı 


sendikasına üye oldukları belirtildi. 

Özgürce sendika seçmek, ekonomik demokratik haklarını sağlamak için işçi sınıfının verdiği örgütlenme mücadelesinin, 


yeni ve ileri aşamalara ulaştığı 


kaydedilen açıklamada şöyle denildi. 

“Galata Kulesi emekçilerinin bu kararmücadelesi 
Palasta grevli nicadele veren Canlı Balık 


Intercontinentalde, Pera Balık Lokantası ve Kosova lokavta karşı kesin 


arkadaşlarına sunulmuş 


bir zaferdir. 


da artık Osmanlı Bankası var 


Otelin büyük hissedarı 
Osmanlı Bankası, 


sorumluluğu üstünden âtmaya çalışıyor 


işçiler ne diyor? 


Inter 
Asım Gür; 

“Inter daha önce de gidebilirdi. Tarih bizim için önemli değil. 
Hatta Inter'in bir an önce gitmesi bizim lehimize. Çünkü biz, onun yerine gelecek şirketle daha çabuk görüşme imkanına kavuşmuş oluruz. 

“Inter buradan gitmiyor. Birçok kanunsuzluk yaparak kaçıyor. Oteli kapattım diyor. Fakat grevdeki bir işyerinin kapatılması yasal olarak mümkün değil. 

“Inter kiracı deniyor. Fakat alakası yok. Burada kârın yüzde hesabıyla paylaşılmasına dayanan bir ortaklık var. Ne Inter, "ben kiracıyım' diye işin içinden sıyrılabilir, ne de Osmanlı Bankası 'ben mülk sahibiyim' diye bir kenara çekilebilir, Çünkü ortada olan bir ortaklıktır. Asılında küçük ortak Inter, büyük ortak Osmanlı oBankasıdır. Osmanlı Bankası şimdiye kadar bilinçli bir şekilde kendi kendilerini gözden ırak tuttular, Küçük ortağın gitmesi bizi a ey e Osmanlı Bankası ve İstanbul Turizm Otelcilik İşletmesi burada varolduğu sürece mücadelemiz de sürecektir," 


Otelin sahibi ne diyor? 


İstanbul Turizm Otelcilik Anonim Şirketi İdare Meclisi Başkanı Reşat Aksan: 

“Şirketimiz otelin sahibidir. 
Biz İntercontinental Şirketine binayı techizatı ve her şeyiyle kiraladık. Aramızdaki münasebet mal sahibi-kiracı münasebetidir. 

“İntercontinental Şirketi çeşitli sebepler ileri sürerek normal bir işletmeyi yürütmeye engel olan hususların kaldırılmadığını söylüyor. Ve bu durumda işletmeyi sirdüremeyeceğini ileri sürerek, kira mukavelesini tek taraflı olarak feshediyor. Ve oteli kapatacağım diyor. Bu konuda bize bildirim yaptığı sürenin bitim tarihi 25 Ekimdir. 

"Biz şirket olarak, İntercontinental'in aramızdaki mukaveleyi fesh kararını tanımıyoruz ve haksız buluyoruz. Yalnız haksız bulmak bir şirketi çalışmaya mecbur etmeye yeterli değildir. 

"Bu, aramızdaki ihtilafı mukavelemiz gereğince Milletlerarası Ticaret Odasının hakem kurallarına göre çözmek için müracaat ettik. Hakem heyeti kurulduktan sonra ihtilafı Türk kanun larına göre tetkik edecek ve bir karara varacaktır. Şirketimiz,hak kazanacağına inandığı bu kararın alınmasından sonra, elbette otel işletmecisi İntercontinental'den, uğradığı zararın tazminini isteyecek ve bu hususun da karara bağlanmasına çalışacaktır. 


işçileri Baştemsilcisi. 


“Inter giderse binayı güvene- 


işçilerin işakitlerine son verilmesinin geçersiz olduğu belirtiliyor 


bileceğimiz bir işleticiye kiralamak düşüncesindeyiz. Ve bu konuda girişimlerde bulunduk. Biz şirketolarak oteli işletmeyeceğiz. 
Çünkü biz bu işten anlamayız. 

"İşçi işveren ilişikisi durumunda olmadığımız ve bizim dışımızda cereyan eden bu hadise bizi maddi ve manevi olarak çok üzmüstür ve üzmektedir." 
Hukukçular ne 

e. 
diyor? 

Istanbul Barosu. Başkanı Orhan Apaydın: 

Soru: "Intercontinental Otelini işleticisi Inter Şirketi 25 
Ekimde oteli kapattığını söyleyerek yurt dışına gidiyor. Bu durumda işyerinde sürmekte olan grev ve işçilerin hakları ne olacak?" 

O. APAYDIN: "Inter-Continental Otelinde sürmekte olan yasal grev işyerinin kapatılmasıyla sona ermez. İşyerinin kapatılması, grevin durdurulmasını ve işçilerin işyerinden uzaklaştırılmasını gerektiren bir neden oluşturmaz. İnter-Continental Oteli işletmesinin mülkiyeti, Osmanlı Bankasının ortak bulunduğu ve Türk yasalarına göre kurulmuş İstanbul Turizm ve Otelcilik AŞ' ne aittir. Bu ortaklık yabancı sermaye yasası hükümlerine uygun olarak çok uluslu Inter continental firmasıyla 'kira' adı altın da bir sözleşme yapmış ve işletme vetkisini buyabancışirke- te vermiştir. Yabancı şirket grevi sebep göstererek bu sözleşmeden caydığını ve oteli işletmekten vazgeçtiğini beyan ediyor. 

“Inter Şirketinin oteli resmen bırakacağı 25 Ekim tarihin- de, grevin muhatabı, işletmenin sahibi olan Osmanlı Bankasınm söz sahibi olduğu ortaklık olacak tır, Grev bu ortaklığa karşı sürecek ve sendikayla yapılacak toplu iş sözleşmesiyle kalkabilecektir," 

Soru: (o "İstanbul Turizm Şirketi İdare Meclisi Başkanı Reşat Aksan, 'biz mülk sahibiyiz ve binayı kiraya veriyoruz. İşveren durumunda değiliz, olay bizun dışımızda cereyan ediyor. Bizi ilgilendirmez" diyor. Siz ne derdniz?" 

0. APAYDIN: "Borçlar Kanununa göre, mukavelenin adı, onun tasnifi için yeterli değildir. 
Kira mukavelesi adı altında bir ortaklık sözleşmesi de yapılabilir. 

"Şimdi bu kira mukavelesi dedikleri sözleşmede Osmanlı Bankasının hakim olduğu şirket, kârın yüzde 80'ini alıyor. Kârın yüzde 20'si ise,bu yabancı şirke- te ait. Bu bir ortaklık sözleşmesidir hukuk açısından. Yabancı sermaye kanununa göre de öyle," 

, Soru: "İstanbul Turizm Şirketi, Oteli bir başka işleticiye devrederse durum ne olacaktır?" 

O. APAYDIN: "O da grevin, muhatabı olur. İşçilerle toplusözleşme yapılmadıkça bu otel açılamaz. Bu şirket oturacak, işçilerle sözleşme yapacak. 

“Işçilerin iş akitlerinin feshi de geçersizdir. Grev sırasında iş akitleri (o feshedilemez. Kanun hükmüdür. 

“Son olarak şunu söyleyeyim: Yabancı sermayenin, Türk iş yasaları karşısında bir ayrıcalığı yoktur. Bunun aksine bir yorum, yabancı sermayenin ortak bulunduğu kuruluşlarda grev hakkını kullanılmaz hale getirir. Bu sorun bugün artık Inter işçilerinin sorunu olmaktan çıkmış, tüm işçi sınıfının sorunu haline gelmiştir." 


İN 4 


Kulelililer ekmeksiz kaldı 


Günde 20 bin ekmek çıkaran fırın mazot yokluğundan çalışamıyor 


© Kufelililer, Ekmek alabilmek için saatlerce yağmur altında kuyruklarda “bekliyoruz” 


MAZHAR FEDAKAR 

Yenibosna (o Kuleli'de kurulu bulunan Tüketim ve Ekmek Yapı Kooperatifi, mazot yokluğundan ötürü üç günden beri ekmek çıkaramıyor. Günde 
20 bin ekmek üretim kapasiteli olan kooperatif fırını 138 bakkala ekmek dağıtıyor. 

Fırın cumartesi gününden beri üretim yapamayınca, fırından fırına dolaşan Kuleli halkı, ekmek bulabilmek için perişan oluyor. Özel ` fırınların üretim kapasitesi de ihtiyaca cevap vermeyince halk ekmek alabilmek için diğer semtlerdeki fırın ve bakkallara akın etti. Kendileriyle görüştügümüz Kuleli'liler, ''Kooperatif fırını mazot olmadığı için ekmek üretemiyor. Bir sürü özel araba- ya mazot bulunuyor da 


"Mazot olmayınca ekmek çıkaramıyoruz. Ekmek almaya gelen bakkal ve 


ae ma m.) 


müşterilerle münak“sa durumları oluyor" diyen fırın işçileri görülüyor. 


fırma mı bulunmuyor? 
Yakıt dağıtımında Halkın temel ihtiyacı olan cxmeği çıkaran fırınlara öncelik tanınmalıdır. Ekmek alabilmek için bu yağmurda, saatlerce kuyruklarda bekleyip perişan oluyoruz'" dediler. 

Öte yandan kendisiyle görüştüğümüz kooperati- 


Seçim sonrası 


yolları yapılan halk şaşırdı 


HANDAN ÖZTÜRK 
Seçimden önce yöresel yönetimler ne yapar? 
Halkın deyimi ile seçim „yolu, seçim elektriği, seçim suyu, seçim kanalizasyonu ve bol bol seçim lafı yapar. Bunlardan bazısı biter bazısıda seçimden sonra yarım bırakılır. Bir dahaki seçimde yeniden başlamak üzere. Bunlara alışan halk seçimlerden hemen sonra yollarının yapıldığını görünce çok şaşırdılar. 
Yakacık belediyesinin Topselvi ve Yeni Mahalle de yaptırdığı bu yolların yapımına katılan Fen 


İşleri Müdürü Müslüm Aytemiz yolların halkın talebi üzerine yapıldığını, toplam 13 bin 700 met- 


_rekarelik asfalt yol yapı- 


mını başlattıklarını, tüm finansmanın ancak üçte birinin halktan alınacağını belirtti. 


Yol geçtiği için, kendi evini kendi yıkan Süleyman Ulusal adlı bi vatandaş da, "Çektiğimiz bu sıkıntıların sonucunda inşallah yarım kalmış bir yol görmeyiz de sonuna kadar bitmiş bir yol görürüz"' dedi. 


fin Genel Yönetim Kurulu üyesi Hasan Tunç, “Mazot alabilmek için başvurmadığımız yer kalmadı. Kapasite raporu istendi, çıkarıp götürdük, ama yine de mazot alamadık. Fırınımız en az 
40 bın kisinin ekmek ihtiyacını karşılıyor Üretim yapamadığımız için 


Tamirati in sökülen 
Valide Sultan Camisi minaresinin külahı 

hala yerine takılmadı 


Dolmabahçe sarayının bitişiğinde bulunan Valide Sultan Camii minaresinin külahı, aradan 


vatandaş ekmeksiz kaldı. 
Petrol Ofisi Bölge müdürlüğünden, büyük uğraşlar 
neticesinde senede 156 
ton mazot tahsis ettirebildik. İnşallah bundan sonra bir aksaklık çıkmaz da, biz mazotsuz halk da ekmeksiz kalmaz. 
Yetkililerden ilgi bekliyoruz" dedi. 


İSTANBUL (ÖZEL) 


Üniversite kapısında... 


, Üniversite ve yüksek okulların bir bölümünde ön ve kesin kayıt işlemleri sürdürülüyor. Bazı yüksek öğrenim kurumlarında ise kontenjanlar dolmadığı için yeniden ön ve kesin kayıt yapr 


lıyor, 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 


Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, daha önce bu fakülteye ön kayıt yaptıran adaylardan ÜSS sonunda 451. 
617 ile 451.888 arasında fen puanı alanlar, Mühendislik Fakültesine, 447.181 ile 448.783 arasında toplam puan alanlar ise İdari Bilimler Fakültesine kesin kayıt yaptırabilecekler. Kesin 
kayıt işlemleri bugün başlıyor, Adayların 26 
Ekim Cuma günü akşamına kadar başvurmaları gerekiyor. 

Mühendislik ve İdari Bilimler Fakültelerine kayıt yaptırmak isteyen adayların, şahsen veya bir yakınları aracılığıyla Köprüköy'deki öğrenci kayıt bürosuna başvurmaları gerekiyor. 


Konya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinde 24 Ekim Çarşamba, Balıkesir İşletmecilik ve Turizm Yüksek Okulu, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı Bağkacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu ile Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulun- da 26 Ekim Cuma günü akşamına kadar kesin kayıt işlemleri devam ediyor. 


Üniversitelere ön ve kesin kayıtlar sürüyor 


©Bazı okullarda kontenjan açığı var 


aylar geçmesine rağmen yerine takılmadı. 

Hatırlanacağı üzere, dört ay kadar önce minarenin üzerindeki külahın bulunduğu zemin de bir kayma olduğundan Vakıflarca tamir edilmesi için söktürülmüştü. Külahın tamir edilip yerine takılmaması sonucu, şimdi minarenin tepesinde sivri bir demir bulunuyor. Bu durum gerek Dolmabahçe Sarayına gelen turistler üzerinden gerekse caminin tarihi görünümünde olumsuz etki bırakıyor. 

Bu arada camiye namaz kılmaya gelen cemaat ise, bu durumdan hoşnut olmadığını belirterek şu açıklamayı yaptı: "Madem ufak bir kayma vardı da neden tümünü yıktılar. Vakıflar yenisini yapacağını söyledi, 3-4 aydır ses seda yok. Bunlar kaş yaparken göz çıkarıyorlar." 


İSTANBUL 


İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fa.iltesi için ön kayıt işlemleri devam ediyor. 450 
ya da daha yüksek puan alanlar bu fakülteye ön kayıt yaptırabiliyorlar. 


İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi" 
ne bağlı Eczacılık Bilimleri Fakültesi'nde 35 
kişilik kontenjan açığı olduğundan istenen taban fen puanı düşürüldü. 450 ya da daha yüksek fen puanı alan adaylar 24 Ekim Çarşamba günü sonuna kadar kayıt için başvurabilecekler. 


DİYARBAKIR 


Diyarbakır Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde kontenjan açığı nedeniyle ön kayıtlar devam ediyor. 460 ya da daha yüksek fen puanı alan adaylar ön kayıtlarını 24 Ekim Çarşamba günü sonuna kadar yaptırabiliyorlar. 


BURSA 


Bursa Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde kontenjan açığını kapatmak için ön kayıtlar bugün başlıyor. 430 ya da daha yüksek toplam puan alan adaylar 26 Ekim Cuma günü akşamına kadar kayıt yaptırabiliyorlar. Adayların Tezok Kampüsü'ndeki kayıt bürosuna başvurmaları gerekiyor. 


23 Ekim 1979 


Siverek'te Apocular 
Emniyet Amirliği binasını yaylım ateşine tuttu 


HABER MERKEZİ 
Siverek'te önceki gece ilçe Emniyet Amirliği binası Apocular tarafından otomatik silahlarla yaylm ateşine tutuldu. Yine Apocular Bucak ailesine mensup bir kişiyi yaylım ateşine tutarak agır yaraladılar. Suruç'ta ise 7 Apocu kaçırdıkları bir işportacıya işkence ederek 26 bin lirasını aldılar. 

Siverek ilçesinde Apocular önceki gece geç saatlerde ilçe Emniyet Amirliği binası önündeki elektrik ampüllerine ateş ederek parçaladıktan sonra, Emniyet Amirliğini otomatik silahlarla yaylım ateşine tuttular Semtin karanlıkta bırakılmasından sonra saldırganlara polisin de ateş açması üzerine ,kısa süren karşılıklı bir çatışma oldu. 
Sıkıyönetim görevlilerinin olay yerine gelmesiyle saldırganlar kaçtılar. 

Öte yandan Haliliye mahallesinde Bucaklara mensup Kazım Ağırtaş adındaki bir genç, Apocu Mustafa Uzun, ömer Uzun ve Ahmet Uzun'un silahlı saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. 

Bu arada Suruç ilçesinde işportacılık yapan Hüseyin Biberci adındaki bir genç, yanına gelen iki Apocu tarafından "Sen 

T ajanı mısın yoksa polis şefi misin" denilerek silah tehdidiyle kaçırıldı. Silahlı saldırganlar, işportacı genci daha sonra boş bir fırına götürdüler ve buradan da kendilerini bekleyen 5 kişi ile birlikte ilçe mi çıkardılar, Hüseyin Biberci adlı gence önce işkence eden 7 sanık,daha sonra gençin 26 bin lira parası ile kol saatini alarak kaçtilar. İşportacı genç, yoldan geçenler tarafından görülerek Urfa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. 


Konya'da 


Konya Gazi Lisesin- deki öğretmen ve öğrenciler dün bir grup komandonun taşlı sopalı saldırısına uğradılar, çıkan “olaylarda, dördü öğretmen olan 34 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. 

Dün saat 14.00 sıralarında lisenin demir parmaklıklı kapısını kırarak okula giren komandolar, okulun tüm camlarını da kırdılar. Bununla yetinmeyen komandolar lisenin Müdür Başyardımcısı Selahattin Özkaraoğlu'nu, yönetici Hüseyin Batık'ı, Halis Aral'ı bir bayan öğretmeni ve 30, kadar da öğrenciyi taş ve sopalarla yaraladılar, Olaylardan sonra saldırganlardan bazıları yakalandı. 


' 
Malatya'da 

Bir kişiyi öldürmekten sanık olarak aranan komando Kürşat Ateş, önceki akşam bir otomobilde bulunan üç kişiye tabanca ile ateş etmek is- 


görüşüp karara bağlar. 


ailesinden bir kişi Apocuların 


(Bucak ailesinden bir kişi Apocuların 


saldırısına uğrayarak ağır yaralandı, © Suruç’ ta 7 Apocu kaçırdıkları bir | işportacı gence işkence ettiler | 
| 


© Konya’ da bir liseyi basan komandolar 
4 öğretmenle 30 öğrenciyi taş ve 
sopalarla yaraladılar 


terken, kendisine mani olmak isteyen polis memurunu ağır şekilde yaraladı. 

Malatya Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, bir süre önce Kernek mahallesinde Şahverdi ,Altıparmak'ı öldürdükten sonra çeşitli eylemlere karışan Kürşat Ateş, önceki akşam saat 18.30 sıralarında eski Malatya dolmuş durağında bir otomobilde bulunan üç kişiye tabancayla ateş etmek istedi. 

Bu sırada olayı gören Mehmet Bekar adlı polis memuru, sanığa engel olarak, otomobilin olay yerinden uzaklaşmasını sağladı. Bunun üzerine komando Kürşat Ateş elin- deki tabancayla ateş etti. 
Polis memurunu göğsün- den vurarak ağır yeraladı. Sanık, olay yerinden kaçmak isterken peşine düşen güvenlik görevlilerince silahıyla birlikte yakalandı. Olayda yaralanan polis memuru Bekar'ın sağlık durumu- nun ciddi olduğu belirtil- 


di. 
Fethiye'de 


Ticaret Lisesi son sınıf öğrencisi Erol Karacabey, dün saat 12.30 sıralarında Santral garajı önünde yaylım ateşine tutuldu. 
Sol eğilimli olduğu belirlenen Karacabey, ağır yaralanarak hastanede tedavi altına alındı. Emniyet yetkilileri Karacabey'i yaylım ateşine tutarak mobilet marka motorsikletle kaçan silahlı saldırganın, MHP İlçe Başkanı Serdar Eroğlu'nun yeğeni Halil Eroğlu olduğunun belirlendiğini ve yakalanması için çalışmaların başladığını söylediler. Komando, Halil Eroğlu'nun ayrıca iki yıl önce İstanbul'da bir öğrencinin öldürülmesi olayına karıştığı ve bu nedenle bir yıl kadar tutuklu kaldığı da öğrenildi. 


Gaziantep'te 


Silahlı üç kişi dün Gaziantep'te bir bankayı soydular ve 22 bin 780 
lira alarak kaçtılar. 

Dün öğleden sonra 
kent merkezinden 27 
DP 891 plakalı taksiye müşteri olarak binen üç kişi, Dutluk yolunda taksi şoförünü silah zoruyla arabadan indirdiler ve bir ağaca bağlayarak taksiye el koydular. Saat 15.30 
sıralarında aynı taksi ile kente dönen kişiler, Vakıflar Bankası Pazaryeri 


Şubesine girdiler. Banka personelini ve müşterileri otomatik silahlarla etkisiz hale getiren soyguncular, daha sonra veznede buluhan 22 bin 789 
lirayı alarak el koydukları araçla olay yerinden uzaklaştılar.. Bir süre sonra soygunda kullanılan araç Barış mahallesinde terkedilmiş olarak bulundu, 


Samsun'da 


Samsun'un Havza ilçesi yakınlarında dün gece bir yolcu otobüsü dört kişi tarafından soyuldu. Otobüste yolculuk etmekte olan soyguncular, saat 01.00 sıralarında otobüsü silah zoruyla yolundan âyırıp, Ereğli köyü yönüne saptırdılar. 

Celal: Külekçi, Kurban Bayram, Ergin Girgince ve Abdullah Çelik adlı soyguncular "'Dev-Genç'e yardım için, kimse yerinden kıpırdamasın” diyerek 38 yolcudan toplam 9 bin 970 lira para ve 8 adet kol saati aldılar. 

Güvenlik kuvvetlerinin 
4 saat süren arama çalışmaları sonucu 4 soyguncu, 3 tabanca ve 20 
mermi ile yakalandı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 


' 
istanbul'da 

İstanbul Sefaköy'de bulunan Mintax Deterjan Fabrikasının bekçi kulübesine dün saat 04.45 su larında kimliği belirsiz kişilerce patlayıcı madde atıldı, Olayda ölen ye yaralanan olmadı, 'şyerin- de maddi hasar meydana geldi. 


Öte yandan yine İstanbul'un Gaziosmanpaşa semtinde bir ayakkabı tamircisi işine giderken yaylım ateşine tutuldu. 

Saat 09.30 sıralarında evinden işine giderken Karlıktepe mahallesi 5. 
sokağın başında kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilerce yaylım ateşine tutulan Yılmaz Akbaş, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 


Hastanesinde tedavi altına alındı. 
İstanbul'un (o Gazios- 


manpaşa semtinde Sarıgöl Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde bulunan 33 
nolu P .” Kıraathanesi- ne saat 2..00 sıralarında kimlikleri saptanamayan üç kişi tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sırasında kahvede oturanlardan İbrahim Kul adlı 
18 yaşındaki inşaat işçisi çeşitli yerlerinden vurularak ağır yaralandı. 
Genç işçi kaldırıldığı hastanede ameliyata a- 


lındı. yer 
Eskişehir'de 


Çamlıca mahallesinde önceki gün öğle saatlerinde durakta otobüs bekleyen inşaat işçisi Hasan Tuzsuz, bir grup komandonun saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Tuzsuz, 
SSK Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak 4 kişi yakalandı. 


KTÜ'de komandola 
"Rektör ölecek, anarşi bitecek” diye 


saldırıya 


TRABZON (ÖZEL) 
Dün Karadeniz Teknik Üniversitesinde komandolar silahlı saldırıya geç - tiler. Fakülte bölümlerin- de silahlı, demirli saldırıya geçen komandolar daha sonra üniversite yurduna saldırıp camları kırdılar. UGD'li komandolar,DGB Yönetim Kurulu üyesi Gökhan Sağır" 
a pusu kurdular, ama başarılı olamadılar. 
Üniversite (o içerisinde toplu -gezen ÜGD'liler 
“Tek yol intikam", "Rek+ tör ölecek anarşi hitecek”, şeklinde sloganlar atarken, olaylara seyirci durumunda kalan jandarmanm tutumu dikkati çekti 
Okulda meydana gelen olayları görüşen Karadeniz Teknik Üniversitesi -Yer Bilimler Fakülte- 


geçtiler 


si,İnşaat ve Mimarlık Fakültesi Yönetim Kurulları, fakültelerde derslere pazartesi gününe kadar ara verilmesini kararlaştırdı. KTÜ Yer Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr, Mustafa Aslaner yaptığı açıklamada, “Gençler kendi sınıf arkadaşlarını bile öldürecek durumdadırlar. Olayların bu boyutlara ulaşmasına karşın ülkenin kaderinde söz sahibi olan siyasal organların memleketi kurtarmak için hâlâ işbirliği yapmamaları ibret vericidir. Fakültemiz yönetim kurulu olayı nefretle kınarken,can ve mal güvenliğinin sağlanması konusunda katkısı olabilecek 


.bütün siyasal ve anayasal 


güçleri bu konuda birlikte ve etkin önlem almaya çağırıyoruz"' dedi. 


İSTANBUL (AA) 

İslam Ülkeleri Haber Ajansları Kongresinin ilk bölüm çalışmaları sona erdi. 

Dünkü çalışmalar sırasında konuşan Uluslararası İslam Haber Ajansı (İNA) Genel Müdürü 
Saftar Ali Qureshi, İİNA' nın çalışmaları hakkırida hilei verdi. İslam ülkeleri 


Hüsso'nun kendini vurduğu 

açıklık kazanıyor 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Yeraltı dünyası- nın ünlü isimlerinden Hüseyin (o Heybetli' 
nin kendini yanlışlıkla vurduğu açıklık kazanıyor. 


Bilindiği gibi 
Maçka Taşlık Gazinosundan çıkarken yaralanan Hüsso, bir süre sonra tedavi 

olduğu 

ölmüştü. 
Görgü tamıklarının 
"bir kişi tarafından vuruldu” şeklindeki ifadeleri ve Mafia' 
nın bu konudaki geleneksel suskunluğu polisin konu üzerindeki (o araştırmasını zorlaştırıyordu. 


edilmekte hastanede 


Ancak son yapılan çalışmalar, kurşunun çok yakından ateş alan 38 kalibrelik Kold marka bir tabancadan çıktığını gösterdi. Hüsso'nun kemerini düzeltirken tabancasının kemer tokasına takılarak yanlışlıkla patlaması sonucu ölmüş olabileceği bildirildi. 


GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI GÜMRÜK MUHAFAZA MEMURLARI YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 


MADDE 11: GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ: Aşağıda yazılı hususları 


1— Dernek organları seçimi 

2— Dernek tüzüğünde değişiklik yapılması 

3— yönetim ve denetim kurullarının raporlarının görüşülmesi 

4— Derneğe gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut laşiımaz mal ların satılması veya devredilmesi hususunda yönetim kuruluna yelki vermek. 

5— Derneğin bir federasyona veya konfederasyona katılmasını veys ayrılmasına kd- 


rar vermek. 


6— Derneğin kapatılmasına karar vermek. 
7— Dernekten çıkartılan üyelerin itirazlarını incelemek ve karara bağlamıuk. 

8— Bu tüzükte belirtilen sosyal yardım miktarlarını belirlemek. ! 

9— Dernekler Yasasında yazılı genel hükümlerle, bu tüzükte belirtilen diger yörevleri 


yapmak. 


MADDE 12: DERNEK TÜZÜĞÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ: Genel Kurul kararı ile Olur MADDE 13: ÇAĞRI ŞEKLİ: Genel Kurulun toplama yeri, gü ve saatı toplan! tarihin- den en az otuz gün evvelinden üyelere yazılı olarak bildirilir. Ayrıca iki gazetede ilan edilir. Bu durum yazılı olarak mülkiye amirine bildirilir, 
MADDE 14:Genel Kurul toplantı yeter sayısı: 4 

1— Genel Kurul bu tüzüğe göre toplantıya katılma hakkı olan uyeler sll çÇugunlu- 


ğuyla toplanır. 


2— lik toplantıda yeter sayı sağlanmazsa ikinci toplantıda Çoğunluk aratmaz ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve dehetleme kurulları uye tam sayılarının toplamının iki katından az olamaz. 
MADDE 15: Yönetim Kurulu: 

1— Genel Kurulca, derneğe aidat borcu olmayan Uyeler arasından gizli Oy açık sayin la bir yıl için seçilen 5 asli 3 yedek üyeden oluşur. 

2— Yönetim Kurulu iki Genel Kurul toplantısı arasında derneğin her turlu yurutu 


fonksiyonlarını üstlenir, 


3— Yönetim kurulu üsli üyelerin İstanbul'dan ayrılmaları veya toplumlu. ti 


mamaları halinde, yedek üyeler aldıkları oy sayımına göre yonetii kurulu luplu 


da bulunmayan üyeyi temsil ederler ve oy kullanırlar. 
4— Yedek üyeler bütün yönetim kurulu toplantılarına katılabıller (Yuka dak! mi, 


Küm saklı kalmak üzere) 


Yönetim Kurulu Başkanı Dernek Genel Başkanıdır. Başkattmıı kalılmıdıyı lop 

lantıları Genel Sekreter yönetir. i} 6— Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve karar alır 

7— Karârlarda Oyların eşitliği halinde en çok oya sahip yedek üyenin oyuna Başvuru 


tur. 


8— Yönetim kurulu üyelerine zorunlu hallerde yolluk odenir. 

9— Yönetim kurulu üyelerinden biri veya birkaçı herhangi bır sebeple görevden ayri 

ı yedek Uyeler oy sayımına göre asil üyeliğe gelir. 

10— özürsüz olarak ust üste üç veya yılda toplam altı toplantıya kalılınayan uye yo .etim kurulu üyeliğinden düşer. 

11— Yönetim kurulu (a) Genel Başkan, (b) Genel Sekreter, (c) Genel Sayınan, (d) Yönetim kurulundan iki kişinin isteğiyle olağan, (e) Onur ve denetleme kurullarının 1s- 


teğiyle olağanüstü toplanır. 


MADDE 16: YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ: 1— Yönetim kurulu,derneği bütün yurtta temsil eder. Bu yelkiyi genel başkan sifatiyla veya temsil yetkisi vererek genel sekreter vasıtasıyla kullanır. 
2— Dernek şubelerinin açılmasına ve kapatılmasına karar verir, 3— Derneğin gelir ve giderleriyle Ilgili işlemleri yapar. 
4— Gelecek döneme ait bütçeyi hazırlar ve Genel Kurulun onayına sunar. 


5— Her türlü işletme, tesislerin kurulmasına karar Verir, 


6— Gerekli gördüğü zaman geçici veya devamlı komisyonlar kurar. 

7— Dernek çalışmalarına alt yönetmelikleri hazırlar ve yönetir. 

8— Dernek tüzüğünü İleriye dönük olarak geliştirir, Genel Kurulun onayına sunar. 
9— Çalışma raporlarını en az bir ay önce şubelere gönderir. 

10— Kanun, tüzük ve yönetmenliklerdek! belirtilen defterleri tutar. 


lüyor. 


© Kongreye katılan delegeler temaslarda bulunmak üzere 


Ankara'ya gidiyorlar 


haber ajansları arasında kurulacak ikili bağlantıların haber akışı yönün- den yarar sağlayacağını öyleyen Qureshi, “İsam ülkelerinin bağımsızık savaşı vermeye başlamasından sonra Uluslararası İslam Haber Ajansı kurulmasının bir gereksinme olarak ortaya çıktığını" belirtti. 
Qureshi, İİNA'nın kuruluş amacının, "Müslüman toplumların ekonomik, politik ve sosyal sorunlarının daha iyi anlaşılmasına çalışmak" olduğunu bildirdi. Ajansın haber toplamada tarafsızlığa önem verdiğini ve 


uluslararası ostanaartlara ulaşmak için çaba harcadığını söyleyen Gureshi, 
42 İslam ülkesinden 17'si 
ile iyi bir haberleşmenin sağlandığını, günde İngilizce 28-30 haberlik, Arapça olarak da 40-50 haberlik bir bülten çıkardıklarını açıkladı. 

İslam Ülkeleri Haber Ajansları Kongresinin dünkü çalışmaları sırasında, ortak bildiriyi haarlayacak 5 kişilik bir komisyon da kuruldu. 
Komisyonun başkanlığına Anadolu Ajansı Genel Müdürü Aytekin Yıldız getirildi. 


Kongre, delegelerin 


İslam Ülkeleri Haber Ajansları lışmalarına katılan delegelerden bazıları görü- 


Kongresinin ça- 


islam Ülkeleri Haber Ajansları Kongresi alışmasının ilk bölüm 


ü bitirdi 


Ankara'daki temaslarından sonra 26 Ekim Cuma günü yeniden toplanacak, 


ŞERAFETTİN 

ELÇİ'NİN KONUŞMASI 

Kongreye katılan delegeler onuruna bir yemek veren Bayındırlık Bakanı Şerafettin Elçi, yemekte yaptığı konuşmada İslam ülkelerinin birlik ve dayanışmalarını (o güçlendireceklerine inandığını söyledi 


Şerafettin Elçi şöyle konuştu: 


"Emperyalizmi yenmek zorundayız. Bunun için de güçlerimizi birbirimize katarak, birbirimizin eksiğini tamamlayarak yolumuzda yürüyecegiz. Türkiye, daha önce de olduğu gibi, İslam ülleleriyle olan ilişkilerini geliştirmek için üzerine düşenleri yapmaya devam edecektir " 


11— Zorlayıcı hallerde derneğin kapatılması ve tüzük değişikliği hariç diğer kararları 


alabilir 


12— öç kişilik geçici bir kurul eliyle yönetilmek ve en çok Iki ay içinde olağanüstü kongrede yeni yönetim kurulu seçilmek üzere şube yönetim kurullarına el çektirebilir MADDE 17: DERNEK GENEL BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ: 

1— Dernek Genel Başkanı yönetim kurulu ilk toplantısında kendi aralarından salt ço- 


gunlukla seçilir. 


2— Dernek Genel Başkanı Derneği temsil eder. Yönetim kurulunca verilen yetkiler! 


kullanir. 


3— Genel Başkanlığın boşalması halinde yönetim kurulunca kendi aralarından bir başkan seçilir. Bu seçim sonuçları alınıncaya kadar görev Genel Sekreter tarafından yÜ- 


rütülür. 


4— Yönetim kurulu, denetleme kurulu ve onur kurulları üye tam sayısının üçte birinin yazılı isteğiyle Genel Başkan hakkında genel görüşme açılır. Bu kurulların üyelerinden en az üçte ikisinin katıldığı birleşik toplantıda yapılacak oylamada salt çoğuntukla güvensizlik belirmesi halinde Genel Başkan görevinden alınır. Ancak yönetim kuru- 


lu üyeliği sürer, 


MADDE 18: GENEL SEKRETER: 1— Yönetim kurulu ilk toplantısında kendi aralarından salt çoğunlukla seçilir, 2— Derneğin her türlü Yazısmalarıyla, Genel Başkanın ve yönetim kurulunun vereceği 


işleri yapar, 


3— Genel Başkanın bulunmadığı veya görevlendirildiği hallerde onun görev ve 


yetkilerini kullanır. 


4— Genel Sekreter ile ilgili genel görüşme açılması ve güvensizliğinin belirmesi bu 


tuzugun 17/4 maddesinde yazılı esaslara göre yapılır. 
MADDE 19: DENETLEME KURULU: 

1— Genel Kurulca dernek üyeleri arasında bir yıl için seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. 2— İlk toplantıda görev bölümü yaparlar. 3— Yönetim kurulunu denetler ve hazır- 


layacakları raporları yönetim kurulu ve Gene! Kurula sunarlar. 


4 — Denetleme Kurulu önemli durumlarda alacağı kararlarla yönetim kurulu ve Genel 
Kurulu olağanüstü toplantıya çagırabilir. 5— Denetleme Kurulu en az 3 ayda bir toplanir. 6— Genel Başkan ve yönetim kurulunun isteğiyle dernekle ilgili her türlü denetim 


terini yürütür 


MADDE 20):ŞUBELERİN KURULUŞU: 

1— İh ve ilçelerde en az Üç kişinin yönetimi kuruluna yazılı olarak müracaat etmeler! 
üzerine verilecek yetki ile şubeler kurulur. 

2—i1, ilçe ve buraklarda birden fazla şube açılamaz. 
MADDE 21: ŞUBELERİN ORGANLARI: 1— Şube Genel Kurulu, 2— Şube Yönetim Kurulu, 3— Şube Denetim Kurulu. 
MADDE 22: ŞUBE GENEL KURULU: 1— Şubede kayıtlı olan üyelerden oluşur. Genel Merkez Şube Genel Kurulunda delege bulundurabilir. 2— Çalışma yöntemi Genel Kurul gibidir. 3— Şube Genel Kurulları her yıl mart ayında toplanır. Şubenin en yetkili karar organıdır. 4— Genel Kurula kalılacak delegeler Şube Genel Kurulunca seçilirler. 


5— Şube Genel Kurulunca alınan kararlar ve 


Merkeze gönderilir. 


yapılan seçimlerle ilgili tutanaklar Genel 


MADDE 23— ŞUBE YÖNETİM KURULU: 1— Şube Genel Kurulunca mahallinde gö- 


revli üyeler arasında bir yıl için seçilen 3 asil ve 3 yedek üyedir. 2— Yonetim kurulu Başkanı şube başkanıdır. 3— İlk toplantıda görev bölümü yaparak sekreter ve sayman seçerler. 4— Şube Yönetim Kurulu Genel Merkez tarafından verilecek görevleri ve şube 


genel kurulunca alınan kararları yerine getirir, S— Şube Yönetim Kurulu 


bulunduğu 


yerde derneği temsil eder. 6— Şube Yonetim Kurulunca hazırlanan bütçe Genel Merkez tarafından onaylanır, 7— Şube gelirlerinin yüzde 25'ini Genel Merkeze gönderir. 
MADDE 24: ŞUBE DENETLEME KURULU VEYA DENETCİ si 

1— Şube Denetleme Kurulu 3 asil ve 3 yedek olmak üzere şube genel kurulu tarafından bir yıl için üyeleri arasından seçilir. Şube Denetleme Kuruluna lüzum görülmeyen yerlerde aynı usulle 1l asil ve 1 yedek olmak üzere şube denetçisi seçilir. 

2-Şube Denetim Kurulu veya denetcisi üç ayda bir denetleme yapar. 


(DEVAMI VAR) 


Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Yar Kurulu yöneticisi Orhan Tümer tarafından yönetilen seminerde, Kimya Mühendisi Artur Önemci tebliğini sunarken. 


"Türkiye Tuz Semineri 


] 97 9” 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Kimya Mühendisleri Odası'nın 22-23 Ekim tarihleri arasında düzenlediği, "Türkiye'de Tuz Semineri 1979" adlı seminer, İstanbul Tabip Odası salonunda başladı. 
Türkiye'de tuz üretimi ve kullanımı konularının işlendiği seminerde ilk günü konuşmacılar sundukları tebliğlerde; 


başladı 


tuz kaynakları, üretimi, artık suların değerlendirilmesi ve rafinasyon konularını ele aldılar Seminerin ikinci günü; tuzun sanayide kullanımı, tuz sorununun ülkemizde sosyal ve ekono- 


necek, İki gü olan seminer, " nu-öneriler“ konulu bir panelle sona erecek 


Eğitim enstitülerinde yeni ders yılı başladı 


ANKARA (AA) 


Orta öğretim kurumlarına dal öğretmeni yetiştiren dört yıllık ve temel eğitim kurumlarının birinci kademesine sınıf öğretmeni yetiştiren iki yıllık eğitim enstitülerin- 
"de 1979-80 öğretim yılı dün başladı. Yeni öğretim yılına başlayan dört yılık eğitim enstitüleri 


şunlar: İzmir Buca, Edirne, Balıkesir Necatibey, Samsun, Erzurum Kazımkarabekir Trabzon Fatih ve Diyarbakır. 

İki yıllık eğitim enstitüleri ise şunlar: Muğla, Budur, Çanakkale, Bo- 


lu, Kütahya, Denizli, Kırşehir, Sinop, Kastamonu, Giresun, Ağrı, 


Van, Siirt, Hatay ve Nig- de. 


Kamu işçilerin işyerlerindeki ikramiyeleri 25 Ekimde ödeniyor 


ANKARA 


Kamu işyerlerinde çalışan işçilerin bu yıla ait ikramiyelerinin bir bölümü 25 Ekimde ödenecek Bakanlar Kurulunun aldığı karar uyarınca bu iş- 


çilerin 1979 yılına ait ikramiyelerinin bir bölümü daha önce iki dilim halinde verilmişti. Kamu kesimindeki işçilerin bu yıla ait ikramiyelerinin son bölümü ise 8 Aralıkta verilecek. 


. Karambol 


Kaptan seyircilere küsüp arkasını dönmüş. 
Saha çizgisinin kenarında kara kara düşünüyor. 
Bu arada saha dışından taktik vermeye sde- 


vam edenler var: 


—Hükümet adı verilen ateşten formayı Demirel'e giydir. Üstüne MC bitli yorganını ört. 


Sonra da bekle olsun! 


—Yabancı antrenör kullanmayı ihmal etme. 
Bunun çok faydası var. Özellikle Doğu Blokunun futbol tecrübesinden yararlanmak gerek! 

Yedekler kulübesindekiler o ana kadar bir şey söylemeden oturup oyunu seyretmişler. 
Gol yedikçe kaptanı ve takımını alkışlamışlar. 
Durum 5-0 olunca birdenbire hepsi takımın kötü oynamasından şikayete başlamışlar. Her 


kafadan bir ses çıkıyor: 


—Kaptanı oyundan çıkarıp dışarı alalım. O- 


turun şür yazsın. 


Futboldan anlamıyor! 


—Hayır, hayır. Daha henüz onun yerini dolduracak oyuncumuz yok. Diğer on kişiyi çtkaralım. Kaptan kalsın, ötekilerin yerini biz 


dolduralım! 


Takımın neden başarısız olduğunu incelemeye niyeti olan kimse yok. Tek mi çift mi oy- 


nayanlar var: 


—İkisine birden tek oylama olmaz. Kaptan ayrı, takımı ayrı oylanmalı ! Bize taktik yapıyorlar, ayak oyununa getirmeye çalışıyorlar. 
Kurultay tarihinin bu kadar erken tespit edilme- si bunun tasfiye Kurultayı olduğunu gösteriyor! 

Olmayacak duaya amin diyenler de var. 

—Kaptanı da çıkaralım. Erbakan'dan takviye alarak maça devam edelim. 

Onlar tartışa dursun, Erbakan tribünlere dönmüş seyircilere sesleniyor: 

—Gördünüz mü, hepsi de batıl. Hepsi de kötü oynuyor. Topu hep bu ikisinden birine veriyorsunuz. Her seferinde yanılıyorsunuz. 

Yan gözle de CHP tarafındaki kavgaya bakıyor, "Benim lehime sonuçlansa” diye düşünü- 


yor. 


Türkeş sahanın içinde dolaşıp topu arıyor. 
Eline geçirirse şortunun gizli cebine sakladığı bıcağı çekerek topu yaracak. 

Demirel 5-0 ilerde olmanın rahatlığı içinde. 
Topun kendine geleceğinden emin. Kale önünde hafif ısınma hareketleri yapıyor. "Bundan sonra gol yesem de farketmez.'Nasıl olsa artık her yol erken seçime çıkar" diyor. 

Metin Toker kale arkasında ikibuçuklukların olduğu yerde, Top bir avuta çıksa da, benim kucağıma düşse diye bekliyor. 

Hakem, kırmızı kart göstermekten bıkmış. 


Karambolu, 


toplum polisinin müdahalesine 


gerek kalmadan sonuçlandırmaya çalışıyor. 


Seyirci mi? 


Seyirci, görevini yapmış olmanın huzuruyla tribünlerden olgun bir şekilde sahadaki karam bolu seyrediyor. "Hata yapanı affetmem" der 


gibi. .. 


AP'li2 milletvekili Dursunoğlu” nun öldürülmesi 


ile ilgili açıklama yaptı 


ANKARA (ÖZEL) 
Adalet Partisi Kars Milletvekilleri Bahri Dağdaş ve Hidayet Çelebi 
Kars Senatör adayı Dursunoğlu'nun 2 Ekim günü Göle'de öldürülmesi olayı ile ilgili olarak yaptıkları basın toplantısında "Türk siyasal yaşamında böyle bir imha hareketine bugü- ne kadar rastlanmadı" dediler. 


Dağdaş, Kars'ın daha önce kurtarılmış bölge 


gibi gösterilme çabalarına tanık olduklarını belirterek şöyle devam etti: "Kars'daki (o hadiselerin CHP iktidarının şemsiye- si altında Rus silahları ile teçhiz edilmiş kökü dışarda aşırı sol çetelerin estirdikleri terör neticesi bir komünist sindirme ve katilamı olduğunu, Kars" lıların binde 999.9'unun bu çetelerle uzaktan yakından hiç bir ilişkilerinin olmadığını ifade etmiştik.* 


Sıkıyönetim Askeri Savcısı TCK” nın 163/4 maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulmasını istedi 


İSTANBUL (AA 


İstanbul Sıkıyönetim 
Askeri Savcısı, dün bakılan bir davada laikliğe aykırı propaganda yapılmasına ilişkin olarak Türk Ceza Kanununun 164/4 
maddesinin Anaya'nın 12 


19, 20, ve 33. maddelerinde yer alan eşitlik; din ve vicdan özgürlüğü, düşünce özgürlüğü ve cezaların yasallığı ilkelerine aykırı olduğu gerekçesiyle iptali için Anayasa Mahkemesine (o başvurulmasını istedi. 


TC 
BAYINDIRLIK BAKANLIĞI 
(Yapı İşleri Genel Müdürlüğü) 
1) Erzurum Atatürk Üniversitesi Merkezi Teshin Şebekesi işi 2490 Sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye ko- 


nulmuştur. 


2) İşin keşif bedeli (157.000.000,—) TL. sıdır. 
3) Eksiltme Ankara'da Yapı İşleri Genel Müdür- 


lüğü İhale 


Komisyonunda 8.11.1979 Per- 


şembe günü saat 16'da yapılacaktır. 
4) Eksiltme Şartnamesi ve diğer evrak Genel Müdürlüğümüz Yapım Dairesi Başkanlığında 


görülebilir. 


5) Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; A- Bayındırlık Bakanlığı namına (4.710. 
000,—) TL.lık geçici teminatını, B- 1979 yılı Ticaret veyaSa yi Odası belge- 


sini, 


C- (Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan Yapı Araçları bil- 


dirisi, Sermaye ve Kredi Olanaklarını açıkla- 


yan 


mali durum bildirisi, Teknik Personel 


bildirisi, Taahhüt bildirisi, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (G) Grubundan keşif bedeli kadar işineksiltmesine girebilecek - lerini gösterir müeahhitlik karnesi aslını ibraz suretiyle Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları) Eksilmeye Gir- 


me Belgesini, 


Teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları 


lazımdır. 


6) İsteklileri teklif mektuplarını 


8.11.1979 


Perşembe günü saat 15'e kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına ve- 


receklerdir. 


7) Eksiltmeye Girme Belgesi alınması için son müracaat tarihi 5.11.1979 Pazartesi günü 


mesai saati sonudur. 


Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecik- 


meler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilan olunur. 


(Basın: 22939 — 1127) 


23 Ekim 1979 


“Korkmayınız, arkamızda Müslüman 


milletler ve 


Bolşevikler var” 


Türkiye İşçi Köylü Partisi Merkez Organı TÜRKİYE GERÇEĞİ | 


dergisinin Ekim 1979 tarihli 8. sayısında Zeki Sarıhan'ın İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy'la ilgili bir yazısı yayınlandı. Sarıhan, M. Akif hakkındaki bu değerli araştırmasınıta şairle ilgili birçok önyargıyı yerle bir ediyor. M. Akif'in ülkemizin g'eçirdiği en bunalımlı dönemlerde, nasıl ilerici ve yurtsever bir tul'tumolduğunu gözler 


önüne seriyor. 


Yazıda Mehmet Akif 'in Kastamonu'daki Nasırullah Camiinde hal- 


okuyucularımıza sunuyoruz. 


"Düşman, yalnız paramızı, elbiselerimizi istemiyor. Kolumuzu , bacağımızı istiyor, Onların kuvvetine karşı bir şey yapılamayacağı yanlıştr. Mademki teklif bu kadar ağırdır. Artık bunu hiç kimse kabul edemez, İster istemez, dişi ile, tırnağı ile uğraşır, çabalar, imkanının son derecesine kadar nelsini savunmaya kalkar, Bizden bugün, falan, ili, sancağı değil, doğrudan doğruya başımızı istiyorlar. 

"Hudutların başları pek boş degil, Korktukları tehlikeler var. Biz görevimiz olan hayatımızı savunmaya biraz daha sebat edecek olursak inanınız ki cehennem olup gidecekler, 

“Önlerinde kendi ifadelerine göre iki tehlike var. İslam tehlikesi ve Bolşevik tehlikesi. Bugün, sömürgelerdeki İslamlardan eskisi gibi emin değiller. İnsanlığın gözü açıldı, Mahkum milletler, kendilerinin hakimi milletler elinde ne büyük bir kuvvet olduklarını bu sefer gözleriyle gördüler. Kanlarının, canları- nın kimlerin hesabına döküldüğünü 


anladılar. Silahları kullanmasını öğ- 


rendiler, Bugün dünya eski dünya değil. Hele özellikle Müslümanlarda büyük bir uyanış var. Asya'nın kuzeyindeki dindaşlarımız kamilen silahlı. Geri- si de silahlanıyor. Fikirler gittikçe değişiyor. Bağımsızlık sevdaları her yerde uyanıyor. Bu İslam tehlikesi düşmanlarımızı tir tir titretior. 

"Bolşevikliğe gelince: Bu doğrudan doğruya Avrupa'nın kalbine çekilmiş bir silahtır. Yıllardan beri sosyalistlik adı altında için için kaynayarak Avrupa hükümetlerini ürkütüp duran bu hareket bugün Rusya' da, yanardağlar gibi alev saçmaya başladı. Bu yangının kıvılcımları Paris, Londra, Roma ufuklarına dağılır, oralarda yer yer yangınlar çıkanr oldu. Hükümetleri ne kadar uğraşsa buna karşı gelemiyor. Sermaye sahipleri ile amele arasındaki gerginlik, son senelerde özellikle bu sayaş sırasında son dereceyi bulmuştu. Rusya önayak olarak Çarı, Çarlığı, asılzadelerin bitmez tükenmez imtiyazlarını, servetlerini, samanlarını yerle bir edince Avrupa' daki sosyalistler de ayaklanmaya az metti. 


Bu adamlar diyorlar ki: "Bu savaş, bu yedi yıldan beri devam eden afet, kırk elli milyon insanın doğrudan doğruya savaş alanlarında ölmesine sebep oldu. Bir o kadar insanı da bu sönen hayatların arkasında kimsesiz, perişan bir durumda bıraktı, manevi bir ölüme mahkum etti, Sonuç ne oldu? Birkaç zalim hükümet zorbalığını artırdı. Milyarlarca servet, birkaç vurguncunun hazinelerini, kasalarını doldurdu. 
Fakir tabakasının, işçi tabakasının yoksulluğunu artık dayanılamayacak derecelere getirdi. Ahlak adına, ulanma adına, ırz, haysiyet, insaf 


Asya! Bütün Doğuda, 


ka yaplığı bir konuşma da yer alıyor. SEBİLÜRRE ŞAT dergisinin 
20 Ekim 1920 tarihli sayısında yayınlanan bu ikonuşmayı Sarıhan, 
yeni harflere çevirerek yazısına almış. Bu konuşınanın bir bölümünü 


adına bir şey bırakmadı. Hepsini sildi süpürdü. Kimsenin kimseye güveni, inanı kalmadı. İnsanlık dünyası her türlü insanlık duygularından sıyrılarak yırtıcı hayvanlar derekesine indi. O halde biz kimin için çarpışmış, hangi amaca hizmet etmiş olduk. Bunun yanında, barış şartları diye ortaya atılan saçmalıklar bundan böyle milletlere asla rahat, huzur sağlamayacaktır, Aksine. 
bunların aralarındaki uyuşmazlıkları, düşmanlıkları, rekabetleri, kinleri, öç alma duygularını büsbütün körükleyecektir. Artık insanlık buna dayanamaz. Artık sefil mahiyetleri bütün çıplaklığı ile meydana çıkan bütün bu teşkilatı, bütün bu kurumları yıkmalı, yerine yenilerini kurmalıdır." Š 

“İşte bunların görüşleri aşağı yukarı bu merkezdedir, Batının akıllı adamları çoktan beri böyle bir sonucun ortaya çıkmasını bekliyorlardı. Dışı gözlerle pek parlak görünen bugünkü medeniyetin içinden çürümeye yüz tuttuğunu, günün birinde paldır küldür yıkılacağını söyleyip duruyorlardı. Benim bu kürsüden söyleyecek bir sözüm varsa o da Batı medeniyeti dediğimiz o rezil alemin bir an evvel yer ile yeksan olmasını dilemekten ibarettir, Sakın bu sözlerimden benim, bilim düşmanı, eğitim düşmanı, ilerleme düşmanı olduğumu o sanmayınız. 
Benim bütün insanlar adıma, özellikle dindaşlarım adına istediğim bir medeniyet varsa, o da her anlamıyla pek yüksek, namuslu, vakarlı bir medeniyettir, yani bir fazilet medeniyetidir. Avrupalıların ne mal oiduklarını anlayamayanlar zannederim ki bu sefer artık gözleriyle hatalarını düzeltmişlerdir. 

“Avrupa hükümetlerini titreten Bolşevik tehlikesi, bizler gözlerimizi açmak şartıyla İslam alemi hakkında tehlike değil, aksine faydalanılacak bir fırsattır, Çünkü önce bizde, Bolşeviklik çıkmasını veya dışardan sirayetini hazırlayacak sebepler yok Sermaye sahiplerimiz yok. Amele meselemiz mevcut değil, İkinci olarak, Müslümanlık, sosyalistlerin, Bolşeviklerin bundan yüzyıllarca sonra bulabilecekleri düşüncelerin, ilkelerin en iyilerini içinde taşımaktadır. Bolşevikler Batı medeniyelini yıktıkları gün, bizim esaslı hiç bir şeyimiz sarsılacak değildir. 
Sarsılsa sarsılsa, Avrupalıları körü körüne taklit ederek aldığımız şeyler sarsılacaktır Bizim Bolşeviklerden korkmamıza yer olmadığı gibi Bolşevik olmaya da ihtiyacımız yoktur. Düşmanın düşmanı dostumuz olmak bakımından da, ortak, karşılıklı çıkar dairesinde Bolşeviklerle ittifak edebiliriz. Batının, biz Müslümanları ezmek için kuvvet aldıkları o melun, zalim kurumlarını yıkmak konusunda Bolşeviklere yardım da ederiz. Müslümanlar da arkalarından emin olarak önlerin- deki düşmana saldırır, bağımsızlıklarını elde ederler." 


Tünel Kültür ve Sanat Evinde “Bugünkü Türkiye Resminde Gerçekçilik” sergisi 


Tünel Kültür ve Sanat Evinde, 19 
Ekim Cuma günü "Bugünkü Türkiye Resminde Gerçekçilik" adlı yeni bir resim sergisi açıldı. 

2. İstanbul Sanat Bayramı etkinlikleri içinde yer alan sergi, gerçekçiliğin, farkli dünya görüşü ve sanat anlayışları çerçevesinde değişik eğilim ve tekniklerle ele alınışını ortaya koyuyor. 

Toplam 24 sanatçının yapıtlarıyla katıldığı sergi, 2. İstanbul Sanat Bayramındaki önemli sergilerden sa- 


yılabilir. 

Sergiye katılan sanatçılar şu isimlerden oluşuyor: Özer Kabaş, Biles Öcal, Ramis Aydın, Kasım Kocak, Faruk Cimok, Işık Sükan, Kemal Yükselengil, Arslan Eroğlu, Ramazan Demirtaş, Şahin Erkoçak, Erol Kınalı, Zeki Dinlenmiş, Tülin Ercan, Ali Demir, AydınAyan, Rasin, Mustafa Aslıer, Sefer Öztürk, 


Cihat Burak, Hasan Fuat Sarı, Esat- 


Tekand, Resul Aytemir, Seyyit Bozdoğan, Serap Murathanoğlu. 


Toprak Devrimi Programı 


İsteme Adresi: 
TİKP Yayınları Necatibey Cad. 22/19 Sıhhiye ANKARA 


10 LIRA 


GENEL DAGITIM: 
TÜR -DA 


31. Frankfurt 
Uluslararası 


Kitap Fuarına 
Türkiye'den l6yayınevi katıldı 


@ 80 ülkeden 5014 yayınevinin katıldığı fuarda Üçüncü Dünya ülkeleri ağırlıktaydı 


Federal Almanya'nın Frankfurt kentinde 31 
yıldan beri yapılmakta olan uluslararası kitap fuarı bu yıl 10-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi. 

70 bin metrekarelik bir alanda kurulan fuara 
80 ülkeden 5014 yayınevi katıldı. Bu yayınevleri- 
nin 3710'u Almanya dışı ülkelere aitti. Federal 
Almanya'dan 1255, Doğu Almanya'dan ise 49 
Yayınevi Frankfurt fuarında kitaplarını sergilediler. Fuar yetkilileri bu yıl 280500 kitabın fuarda yer aldığını ve bunların 84 bininin yeni çıkan kitaplardan oluştuğunu belirttiler. 

31. Frankfurt Uluslararası Kitap Fuarında Üçüncü Dünya ülkelerinin sayı olarak geçen yıldan daha fazla olmaları dikkati çekti. Almanya dışından fuara katılan 3710 yayınevinin ancak 650'si Avrupa'ya aitti. Çin Halk Cumhuriyeti pavyonu en çok gezilen pavyonlardan biri oldu. 
Hindistan bir Üçüncü Dünya ülkesi olarak 120 yayıneviyle beşinci sırada yer aldı ve büyük ilgi gördü, Kolombiya, Kıbrıs, Gana, Yunanistan, Venezüella, Cezayir, Tunus, Malezya, Tayland gibi Üçüncü Dünya ülkelerinin yanı sıra Türkiye de fuarda 16 yayıneviyle temsil edildi. Türkiye'den fuara katılan yayınevleri arasında 1973'ten beri sirekli olarak fuara katılmakta olan Aydınlık Yayınları da yer aldı. 

ABD Dışişleri eski Bakanı Henry Kissinger de yeni yayınladığı anılarını içeren kitabıyla fuara katıldı. Kissinger basın toplantısı düzenleyerek kitabının reklamını yaptı ve okurlar için imza seanslarına katıldı. 

Tanınmış anti-faşist Alman yazarı bayan Ingeborg Drewitz de fuardaydı. Yaptığımız kısa konuşmada Drewitz. Türkiye'deki son siyasal durum hakkında bilgi istedi ve devam eden faşist cinayetlere değinerek üzüntülerini belirtti. 

Ünlü keman virtüözu Yehudi Menuhin de Alman Kitap Borsası Cemiyeti tarafından kendisine verilen barış ödülünü almak üzere 13 Ekim Cumartesi günü Frankfurt'a geldi. "Müziği dünya halklarını birleştirmek için bir araç olarak kullandığını" söyleyen Menuhin'e ödülü, Frankfurt'un tarihi Paulskirche kilisesinde verildi. 

31. Frankfurt Uluslararası Kitap Fuarını 250 
bin dolayında izleyicinin ziyaret ettiği tahmin ediliyor. 


FUARDAKİ TÜRKİYELİ YAZARLAR 


Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıllarda Fakir Baykurt, Aziz Nesin gibi yazarlarımız Frankfurt fuarına katılmışlar ve okurlarına kitap imzalayarak onlarla sohbet etmişlerdi. Bu yıl da Fakir Baykurt, İbrahim Balaban, Aras Ören, Vasıf Öngören, Yusuf Ziya Rahadınlı gibi yazarlarımız fuar nedeniyle Frankfurt'ta biraraya geldiler. Ünlü ressamımız Balaban, bu yıl içinde Aydınlık Yayınları arasında çıkan "Şair Baba ve Damdakiler"' adlı kitabını Aydınlık Yayınları pavyonunda Türkiyeli yurttaşlara imzaladı ve onlarla sohbet etti. 

Fakir Baykurt da 10 Ekim günü Alman Sendikalar Birliği (DGB) binasının toplantı salonunda yurttaşlarımızla bir sohbet toplantısına katıldı. 
Almanya'da bulunuşunun nedenlerini anlattı ve yeni öykülerinden bazılarını onlara okudu. Türkiyeli işçilerin Avrupa'ya akınını bir göç olarak gördüğünü belirten Baykurt, yeni yapıtlarında bu tezivurgulayacağını açıkladı. 

Aras Ören Almanya'da onuncu yılını doldurmuş bir yazarımız. "Artık bu ülkeye göçtüğünü" belirten Ören, Almanya'daki yaşamının ne kadar süreceği konusunda kesin bir şey söylemedi. 

Frankfurt Fuarında Yaşar Kemal'in Yıldırım Dağyeli ve eşi tarafından Almancaya çevrilen “Binboğalar Efsanesi" adlı romanı da İsviçre Union Yayınevi pavyonunda sergilendi. 


Kültür Bakanlığı Film Yaptırma Yönetmeliği yürürlüğe girdi 

Kültür Bakanlığı Film Yaptırma Yonetmeliği, 
19 Ekim tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre Kültür Bakanlığı- nın açi ca yarışmalarda kazanacak kısa ya da uzun filmlerin giderlerinin tümü ya da bir kısmı Bakanlıkça karşılanacak. 

Yönetmelik hükümlerine göre, Kültür Bakanlığı, sinema sanatını özendirtmek, eğitici, tanıtıcı ve sanat açısından degerli ilimlerin yapımını sağlamak amacıyla ulusal ya da uluslararası nitelikte film yaptırma yarışmaları açacak ve bu yarışmalarda kazananlara her türden film yapurtabilecek, Bildirildiğine göre önceden yapılacak duuruya göre açılacak yarışmalarda Kazanan filmerin "yapım giderlerinin tümü" ya da 500 bin lirayı geçmemek üzere yüzde 40'i yapımcılarına ödenecek. Ya da ödül kazanan film sahiplerine benzer konuda bir dizi daha film yaptırılarak kısa film için "dakikası 20 bin" çizgi film için al 50 bin" lira üzerinden ödeme yapılacak. 


Eski Teknik 
Direktörü 


Trabzonspor'u M değerlendirdi 


e "Trabzonspor takım teşekkülünde 


iyi yolda” 


© "Cesaretle gençiere yönelmişlik, geleceğin güçlü kadrosunu oluşturmak bakımından çok önemli” 


TRABZON (THA) 
Trabzonspor eski teknik direktörü Özkan Sümer bazı futbolcuların satılması nedeniyle Trabzonspor'un güç kaybettiğini ve genç oyuncuların satılan futbolcuların yerini doldurmadığını söyledi . 

Trabzonspor'un takım teşekkülü bakımından gayet iyi bir yolda bulunduğunu savunan Sümer “Trabzonspor kadro gücünü parasal gücüne göre teşekkül (o ettirdiğinden bazı futbolcularm satışları neticesi futboldaki düşüşü genç oyuncularla kapatmak istedi, Fakat bu gençler gidenlerin yerini doldurmadı" dedi. 

Trabzonspor'un gençlere yönelmesinin çok olumlu olduğunu ifade eden Sümer şu açıklamayı yaptı: 


"Cesaretle gençlere yönelmişlik, yalnız bugünün değil, geleceğir. 
de güçlü kadrosunu oluşturmak bakımından son derece olumlu bir harekettir. Ancak bugünkü Trabzonspor birçok talihsizliklere uğramıştır. Daha mevsim başında Necati ve Cengiz'in sakatlanmaları buna örnektir. Bu sakatlıklar takımı kupada ve ligde olumsuz yönde etkilemektedir. Buna rağmen genç Trabzonspor yine de oynadığı karşılaşmalarda liglerin en sağlıklı ekibi olduğunu göstermektedir." 


Özkan Sümer ayrıca Trabzonspor'un bu yıl ki güçlükleri yenmesi halinde gelecek yıl daha güçlü kadroya sahip olabileceğini söyledi. 


Yeni Genel Müdür 
Vekili göreve başladı 


ANKARA 


H. Avni Sağesen'in gö- 


revinden (o alınmasından sonra Beden Terbiyesi 


Genel Müdürlüğü'ne vekaleten atanan ç lik ve Spor Bakanlığı 


Müsteşar Yardımcısı Sinan Doğan dün görevine başladı. 


Görevine dün sabah 


başlayan Doğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Nuri Kılcı ve Tesisler Dairesi Başkanı Derviş Aslan ile birlikte Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü odasında bir toplantı yaptılar. Toplantıda Genel Müdürlükte yapılacak değişikliklerin gözden geçirildiği haber veriliyor. 


ümer: 


"Trabzonspor'da gidenlerin veri henüz dol 


Eski gücünden çok şeyler kaybettiği iddia edilen Trabzonspor onbiri bir maç öncesi seranomide... 


Nihayet basketbol ligi fikstürleri de çekildi 


ANKARA 

Deplasmanlı basketbol Türkiye 1. ve 2. ligi fikstürleri çekildi. 

Basketbol Federasyonu Başkanı Gencay Saylan deplasmanları dengeli tutmaya çalıştıklarını belirterek takımların maçlarında eşitlik sağlamaya özen gösterdiklerini söyledi. 


Fikstür çekimine göre Deplasmanlı Basketbol 1.ligindeilk yarı, 11 Kasım'da başlayacak 20 Ocak'ta sona erecek. Deplasmanlı Türkiye 2. ligi ise ilk yarı 11 Kasım'da başlayıp 19 Ocak'ta sona erecek. 


2. Yarı karşılaşmaları daha sonra Basketbol Federasyonu tarafından belirlenecek. Fikstür çekimine göre ilk hafta programı şöyle: 

11 Kasım 1979 Pazar 

İstanbul'da: Fenerbzħçe-İstanbul Bankası,Yeni- 


Milli Takım bugün 


Başantrenör Sabri Kiraz, bugün Aydınspor ile son hazırlık maçını yapacak olan futbolçularına son direktifleri veriyor... 


istanbul Telefon Başmüdürlüğünden Yeraltı Boru Şebekesi Yaptırılacaktır 


Kadıköy-Kızıltoprak telefon boru şebekesi vapım işi kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir. 

Bu işin keşif bedeli 1.870.923,80 —TL,, geçici teminatı 56.127.71 —TL. dır. 


Bu işe ait şartname Gayrettepe Yıldız Posta Caddesindeki Başmüdürlük Malzeme Müdürlügünden temin edilebilir. 


İstekli olanların bu işe ait kapalı teklif mektuplarını en geç 8.11.1979 perşembe günü saat 11'e kadar Malzeme Müdürlüğüne tevdi etmeleri ilan olunur. 


Ancak ihaleye iştirak etmek isteyenlerin ihale gününden 3 iş günü önce yeterlik belgesi almak üzere belse komisyonuna müracaat etmeleri gerekir. 


(Basın: 22123 — 1126) 


© Kiraz, Malta sahasının toprak olmasının önemli olmadığını söyledi 


KUŞADASI 
17 Ekim'den buyana Kuşadası'nda kamp çalışmalarını sürdüren Malta maçı aday kadrosu bugün Aydınspor ile bir hazırlık maçı yapacak. 


Aydınspor ile yapılacak olan karşılaşma Malta karşısında uygulanacak olan taktiğin dene mesi niteliğini taşıyor. 


Milli Takım Başantrenörü Sabri Kiraz ise Malta sahası zemininin toprak olmasının pek fazla önem taşımadığını, ancak Maltalı futbolcular hakkında çok az bilgiye sahip olduklarının kendisini düşündürdüğünü söylüyor. 


Malta maçı hakkında temkinli konuşan Sabri Kiraz alınacak sonuç hakkında kesin bir yargı- ya varmaktanı kaçınırken Malta maçı için düşünülen taktiğin çok iyi uygulanması gerektiğini belirtiyor. 


şehir Meysu- raçspor. İzmir'de: Karşıyaka-Ankara'da: Şekerspor Kolej 

Beşiktaş, DSİ Spor-Gai? O Oo Bursa'da: Tofaş SAStasarav İTÜ 


Güreş Federasyonu Başkanlığına 
Osman Ataç getirildi 


ANKARA 

İki aydan beri boş bulunan Güreş Federasyonu Başkanlığına Osman Ataç getirildi. 
Osman Ataç, dün Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne gelerek, Müsteşar Nuri Kılcı ve 


Genel Müdür Vekili Nuri Sinan Doğan ile görüştü. 
Siyasi bir kişiliği olmadığını söyleyen 


Osman Ataç, "Bu nedenle bana verilen görevi kabul ettim. Herkesten yardım bekliyorum... Arzuladığım ekibi kurabilirsem, bayramdan sonra açıklayacağım. Hep birlikte güreşivize yararlı olmağa çalışacağız." dedi. 


SPOR ve olaylar. 


MUSA SEZER 


Bu kaçıncı... 


Bir Genel Müdür daha görevden alındı. . Sayın Çakmur'un görevden aldığı Genel Müdür o kadar çok ki, artık sayısını şasırdık. . Sonuncusu da Avni Sağesen oldu. i 


Cumhuriyetin kurulduğu günden bu vana devlet yönetiminde, kişilerin özel tutumları nedeni ile, bugünkü gibi atama ve görevden alma olaylarına herhalde rastlanmamıştır. Bir bakanın bakanlığına bağlı bir koltuğa atayacağı kişinin iş gücünü, uzmanlığını, yönetim yeteneğini bilmesi doğaldır. Bilmeden atama yapması ise gaflettir. Bakarılık kendi bünyesindeki çeşitli koltuklara atayacağı kişilerde değişik özellikler arayabilir. Ama Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün ülke sporu açısından önemi göz önünde tutulursa bu koltuğa atanacak kişide yetenek ve bilinçin yeterli sayılması gerekir. 


Yakınlık ve eğilim gibi özellikler aranmamalıdır. 


Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlanması, bağlandığı günden bu yana işleri büsbütün karıştırmıştır. 
Bakanlık ile Genel Müdürlük arasındaki yetki 


dengesizlikleri neden olmuştur. 


çelişkilere, huzursuzluklara 


Ülkeye yararlı olmak için çırpınan sorumlular, dalkavukluk, yaltaklanma gibi hareketler- den kaçınan, dürüst kişilerdir. Ancak doğru olduğuna inandıkları fikirleri sonuna kadar savunanlar iltifat görmüyor bu ortamda. . Spor işlerimiz de işte böyle yürütülür, Oldu olacak. . 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü tamamen kal- 
'dırılsın! . . Hiç değilse iki ayda bir Genel Müdür aranmaz... $ 


Nuh zamanından kalma yasa bile doğru dürüst uygulanamıyor. Aslında bu yasa bugünkü çağdaş yürüyüşe ters düşüyor. Bazı maddeleri- nin değiştirilmesi de beklenen sonucu vermez. 
Bu nedenle Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, sürekli olarak bakanlığın kişisel ve partizanca' uygulamalarına uğramaktan kurtarılmalı çalışmaları belli bir Istikrara kavusturulmalıdır. 


Ekim 1979 
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(Baştarafı 1.Sayfada) 


adde yarın yapılacak xıyönetim oylamasında abun alacağı tavır olak. 

Bu konunun da tartışılı geçebileceği, daha n öğleye kadar on kar parlamenterin konuşık üzere grupta söz sı- a aldıkları bildirildi. 
Tartışmalar sonunda 
IP Grubunun, Sıkıyöne- nin uzatılması konunda bağlayıcı grup ka- 
“ı alması bekleniyor. 


'ÜZÜN'ÜN SÖZLERİ 


Grup Başkan Vekili ətin Tüzün seçim soçlarını değerlendirirn, "Bu seçim sonuçla- u şuna ya da buna yıkının bir alemi yoktur" klinde konuştu. Tüzün zlerini şöyle sürdürdü: 
"Bu şekilde işin içinn çıkılmaz. Bu seçimde Türkiye'nin düzeyle kavga verilmiştir. 
ırultay konusunda mseyle temasım oladığını şimdiden kesinle söyleyebilirim. Ank izlediğim kadarıyla larca birlikte uğraş rdiğim arkadaşlarım n derece sorumluluk nde davranmaktadır- 


Tüzün, ayrıca Olağan- si Kurultay tarihinin ik erken olduğunu beterek, kendisinin Genel netim Kurulunda Ku- 
Itayın daha sonraki bir ‘hte yapılması için çatığını söyledi. 
GRUPLAR ARASI 
TEMASLAR 
Öte yandan muhalefet aplarının arasındaki göş ayrılıklarının gideril- 
2si ve kurultayda izlecek yol konusunda birin sağlanması için teaslar sürüyor, 
"Sol kanat" olarak adıdırılan gruptan bir rlamenter, "gruplar asında henüz tam bir rüş birliği yok. Bunu ğlamak da oldukça güç zaman alacak bir iş. 
na temaslarımızı sürrüyoruz. Kurultaya kar olan süre içinde bir l bulabileceğimizi sanıwuz. Şu anda bir parti aclisi kurulması konunda zaten birlikte düşü- 


19.00 HABERLER 


19,05 FLANDERLERIN KÖPEĞİ (49) 


19.30 KÖY KAHVESİ 


Bu programda Karadeniz bölgesinde balıkçılık yapan emekçilerin sorunlarıyla, bu bölgenin deniz ürünlerinin değerlendirilmesi konusu ele alı- 


nıyor. 


20.30 HABERLER 
41.15 BEŞ DAKIKA 


Kırsal kesimden 5 Dakika'ya yazan gençlerin ortaya koydukları sorun, halıcılık iyi para getirdiği için babaların genç kızlarını evlendirmek istememeleriyle ilgili. Oyunda böyle bir aile can- 


landırılıyor, 


21.20 TÜRK HAFIF MOZIĞI 21.40 TV'DE TÜRK SİNEMASI 


Yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı ve başrollerini Tarık Akan, Selma Güneri, Kadir Savun'un paylaştıkları "Boş ver Arkadaş” adlı 


film yavınlanacak. 


23.00 HABERLER 


TRT 1 


95.00 Açılış,Program ve Kısa Haberler 

95.05 Türküler, Şarkılar ve Oyun Havaları 

17.30 HABERLER 

79.00 Sabahtan Sabaha 

29.20 Diliden Dile 

10.00 Kısa # Haberler 

10.01 Arkası Yarın 

11.05 Okul Radyosu 

12.10 öğle Üzeri 

13.00 HABERLER 

14.32 Güfteler ve Söyledikler! 

15.01 Efsaneler ve Türkülerimiz 

5.40 Hafif Müzik 


RTZ 


18.00 Açılış ve Program 78.02 Gün Başlıyor Olayların İçinden 

l Kadın Sanatçılarımız 12.00 Dünya Folklorundan 12,45 Bir Pınar ki 

13.00 HABERLER 

13.30 Olayların İçinden 


IRT3 


17.00 Açılış ve Program 

17.02 Güne Başlarken 

19.00 Türkçe Haberler 

19,30 Elvis Presley Söylüyor 

0.00 Viyolonsel Soloları 

0.30 Ülkeler ve Müzikleri 

.00 öğleye Doğru 

.00 Türkçe Haberler 

.03 İngilizce Haberler 

.06 Sizin İçin Seçtik - lerimiz 

.00 Konser Saati 

3 

-Ol 


.30 Caz Müziği 


1 
2 
2 
2 
3 
4 
5.00 Günün Konseri 


Aydınlık 


BAYAŞ Basın-Yayın 
A.Ş. alınajsahibi've 
Genel Yönetmenil 


ORAL ÇALIŞLAR 


TELEVİZYON 


nüyoruz. Bu gerçekleştiği takdirde güven oylamasına gerek kalmayacak. Çünkü yeni Genel Yönetimi bu kurul belirleyecek. 

4-5 Kasım tarihlerinde toplanacak olan CHP Olağanüstü Kurultay ı konusunda, CHP İl Başkanları görüşlerini belirtiyorlar, THA muhabirlerinin Kurultay'la ilgili sorularını cevaplayan İl Başkanları, Kurultay kararını olumlu bulurken, Kurultay'ın partiye yarar getireceğini belirtiyorlar. Kurultayın parti içinde bir toparlanmayı sağlayıp sağlayamayacağı konusunda ise,ba- 


50 senatör ve 


5 milletvekili 

in ediyor 
ANKARA (ÖZEL) 
14 Ekim Senato 
üçte bir yenileme ve milletvekilliği ara seçimlerini kazanan 50 
senatör ve 5 milletvekili bugün Millet Meclisi ve o Cumhuriyet Senatosunun ayrı ayrı 


yapacakları toplantılarda yemm edecekler. 


Dikmen, 
Milli Koalisyon istedi 


İSTANBUL (ÖZEL) 
İktisadi o Araştırmalar Vakfı Başkanı Prof.Orhan Dikmen basına bir açıklama yaparak, "Türkiye'de bir milli koalisyon hükümeti kurulması için şartlar çoktan oluşmuştur. "dedi. 

Dikmen'in açıklaması şöyle: 

"Türkiye ekonomisi- nin bugünkü perişan hali, Mecliste büyük bir çoğunluğa sahip olacak ciddi ve gerekirse sert tedbirler almakta tereddüt etmeyecek bir milli koalisyon hükümetini gerekli kılmaktadır. 


1/.02 Akşama Dogru 
18.01 Çocuk Bahçesi 
19.00 HABERLER 
20.12 Oyun Havaları 
20.15 Köy Dağarcığı 
20.40 Türküler Geçidi 
21.02 Şarkılar 
21.30 Stüdyo Sizin 
22.00 Kısa Haberler 
22.35 Çeşitli Müzik 
23.00 HABERLER 
23.40 Türküler ve Oyun Havaları 
00.02 Gece Konseri 
00.55 Günün Haberlerin- den Özetler 
01.05 Gece Yarısı 


16.45 Ses Ustaları 

18.30 Kültür Sorunları 19.00 HABERLER 

20.30 Küçük Konser 
21.00 Sanat Olayları 
21,30 Türküler 

23.30 HABERLER 

23.55 Program ve Kapanış 


17.00 Türkçe Haberler 

17.03 İngilizce Haberler 

17.06 Stüdyo FM 

19.00 Akşam Konseri 

19.30 Klasik Türk Müziği Korosu 

20.30 Caz Müziği 

21.00 Solodan Orkestraya 

22.00 Türkçe Haberler 

22.03 İngilizce Haberler 

22.06 Gecenin Getirdikleri 

23.00 Salı Konseri 

24.00 Gece ve Müzik 

01.00 Program ve Kapanıs 


Yaztişleri Müdürü: MEHMET ATABERK Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür: 


S. AYDOĞAN BÜYÜKÖZDEN 


Müessese Müdürü: O, GÜRHAN ERTÜR 


Seçim sonrası... 


zı il başkanları olumlu görüş belirtirken, bazıları ise tereddütleri olduğunu söylüyorlar. 

"Parti yönetiminin bu Kurultay'da değiştirilip değiştirilmemesi" konusunda ise İl Başkanları farklı görüşler belirtiyorlar. İl Başkanlarının, yönetim degişikliği ile ilgili cevapları şöyle: 

Hayrettin Saar (Van): 
Dört grubun Kurultayda yönetim birliğiyle yer almasını uygun gö- 


rüyorum. Kişisel görüşüm, CHP'nin tekrar hükümete talip olması 


fayda yerine zarar getirir, 

Necati Özkaya (Elazığ): Dört grup diye birşeyin varolduğunu zannetmiyorum. Genel Başkan ve Genel Yönetim 
Kurulu güvenoyu isteyecektir. Güvenoyu alınmadığı takdirde, bu düşünülecek bir konudur. Kaldı ki, bu seçimlerdeki başarısızlığı Genel Başkan ve Genel Yönetim Kurulu'na yüklemek haksızlıktır. Ben, Genel Başkan ve Genel Yönetim Kurulu'nu suçlamayı haksızlık sayıyorum. 

Hasan Değer (Diyarbakır): İktidardan düşmüş olduğumuza göre gruolaşma ve kadrolaşmaya gerek yoktur. Hele hizmeti tam vermemiş kişilerin parti içinde grup yaratmaya hiç hakları yoktur. 

Gani Çallı (Hakkari): 
Parti yönetiminde birlikte hareket etmenin parti yararına Olacağı düşüncesindeyim. 

Eyüp Sabri Öncel 
(Urfa İl Sekreteri): 
Parti içindeki 4 grubun Genel Başkan etrafında yönetimde yeralması iyi olur, Mütecaviz bir durum olursa uyum sağlanacaktır. 


Rıfat Yavaşoğlu (Malatya, İl Sekreteri): Kurultay ortamında delegelerin çoğunluğu buna karar verebilir. Bu konudaki isteğim gruplaşmaların Kurultay arefeleri dışında devam etmemesidir. 


Hüseyin Kuşçulu 
(Bingöl): Ülkenin bugün içinde bulunduğu ortamda, parti içinde gruplaşma oluşması oldukça za- 


rarlıdır. Burada sözü edilen 4 grubun Kurultaydâ ve yönetimde işbirliği yapmasını isti- 


yorum. Çünkü partimizin gerçekten birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. 

Haluk Emrağ (Siirt): CHP'nin sol çizgisinde birleşebilecek grupların bu Kurultayda birlikte 


yönetimde yer alması çok doğaldır. Ancak sol çizgisinden aşmamak 


kaydıyla birleşme yarari olabilir. o e 
Haydar Kulaksızoğlu 
(Rize): Sağlıklı sonuç için değişiklik olumlu olur kanaatindeyim. 
Osman Yalçın (Gümüşhane): (o Kurultay'da sayın Ecevit güvenoyu alamaz ise bu konu o zaman değerlendirilebilir. 


Mete Berk (Samsun): 
Kanımca yönetimde bir değişiklik olmaz, ancak bu grupların liderlerinin de yönetime katılmaları partiyi güçlendirir. 

Memduh Yağmur 
(Amasya): Grup liderleri şapkalarını önlerine koysun ve düşünsünler. Kendi bölgelerinde ne yaptılar. Kendi başarısızlıklarını Genel Başkanımıza yüklemeleri çok anormaldir. 

Galip Ergül (Sinop): 
CHP doğurganlığını bu Kurultayda göstermeyecektir. Ancak pislikler kendiliklerinden çekip gideceklerdir. Bu Kurultay CHP düşüncesine uymayanlar için bir fırsattır, bu fırsatı değerlendirecekler olabilir. 


Ertuğrul Atakan 
(Trabzon): Parti içinde gruplaşma diye birşey 


sözkonusu değildir. Kanımca bu bir hizmet yarışıdır. 

Erhan Secinili (Bursa): 
CHP içinde fikir ayrılıklarından doğan grupların bulunduğunu (o sanmıyorum. Bu gruplaşmalar tasfiye endişesinden kaynaklanmaktadır. Geçtiğimiz Kurultayda olduğu gibi, Olağanüstü Kurultayda da liderlik tartışmasının doğabileceği- ne ihtimal vermiyorum. 
Son Kurultayda alınan, üst organm kurulması, kararı bütün sorunları çözebilecektir görüşündeyim." 


Akın Camoğlu (Eski- 


Aares: Nuruosmaniye Cad,3/3 Cağaloğlu—İSTANBUL 

Tel: 26 52 44 — 22 49 54 
İdare Tel: 26 54 37 

Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri Baskı; İst, GÜNTUR 

Dağıtım: GAMEDA 


- sahibi 


şehir): Genel Yönetim Kurulu güvenoyu almadığı takdirde, gruplar adına değil, hizmet açısından ve parti içi çalışmada faydalı olacak, özellikle örgüt sesine kulak veren kişilerin yönetime gelmesini arzuluyorum. 

Gürgün Dayıoğlu (Denizli): Parti ve örgüt anlayışıma göre parti içinde gruplar ancak örgüt seçimlerinde olabilir. Ancak örgüt birimlerinin Genel Yönetimde söz olması hem demokratik anlayışımıza hem de CHP'nin genel yapısına uygun olur kanaatindeyim. Grupların genel yönetimde söz sahibi olması demek ,partinin birbütün olmadığı kanısını doğurur. Bu nedenle CHP'nin son aldığı yaranın düzeltilebilmesi için de örgütün, sevk ve idarede söz sahibi olması gerekir. 

Sedat Akman (İzmir): 
Türk halkı CHP'yi, 
Bülent Ecevit'in önderliğinde, programında belirlenen ve halkın çizdiği demokratik sol doğrultuda görmek istemektedir. CHP İzmir örgütü, parti içinde her türlü gruplaşmaların ve kişisel çekişmelerin karşısındad 


w, 

Necati Oğuz (Çanakkale): Bizim için grup diye birşey yoktur. Altı okun altında toplanmış herkes CHP'lidir. Ben bunu böyle kabul ediyorum. 

Mehmet Çelen (Konya): Kurultay'da Genel Başkan Bülent Ecevit'in güvenoyu alacağına inanıyorum. Seçim sonuçları bizi, ayrı ayrı gruplara itmeyecek, bir grup etrafında birleştirecek. 

Önder Karlı (Balıkesir)ı İl Başkanı olarak Kurultaya bazı öneriler de göstereceğiz. Bu önerilerimizin en önemlisi Genel Yönetim Kurulunu denetleyecek örgütte görev alan, il başkanları, partili Belediye Başkanları, parlamenterlerimiz, partili sendikacılar, gençlik kollarımız gibi çeşitli (o kesimleri oluşturan ve Genel Yönetim üzerinde hem bir denetim hem de parti 


politikasını çizen bi organ gerektiğine inanıyoruz. 


Tayfur Un (Bilecik): 
Parti içi grupların «politika üretebilecekleri ortak bir platformun, yani Parti Meclisinin kurulması, parti içindeki toparlanmayı büyük ölçüde sağlayacaktır. Son tüzüğümüze göre yapılan Küçük Kurultay'da sadece halk arasındaki çesitli sorunlarla dolan örgüt mensuplarının içini boşalttıkları ve somut hiç 


bir sonuç getirmeyen durumdadır. ği 
Parti Meclisinin ku- 


rulması halinde partide- ki tüm gruplar kendi si- 


yasal görüşlerini ve değerlendirmelerini feda etmeksizin, böyle bir ortamda biraraya gelebilirler. 

Mustafa Kulkuloğlu (Kayseri): Grupların tamamen yok olmasından yanayız. Genel Başkanımız etrafında ve demokratik sol ilkelerimiz doğrultusunda halkımız ve partimiz için uğraş verilmesi arzusundayız. 


Başına geleceği... 


(Baştarafı 1,Sayfada) Moulin'in evinde tanımıştım. Fathers, Reuter' 
in hem Pakistan hem de Afganistan muhabiri. 
Ancak 27 Nisan darbesinden geçen Eylül ayına kadar, birçok kez başvurmasına rağmen Afganistan'a giriş vizesi alamamıştı. Bu yüzden Afganistan'a gidip gelen bütün gazetecilerle konuşuyor, istihbaratı onlardan sağlıyordu. 


— Neden size vize vermiyorlar?, diye sorduğumda şunları söylemişti: 


— Ben de bilmiyorum. Siz bu soruyu Afgan hükümetine sorun. 

Amin'in 23 Eylül'de yaptığı basın toplantısına katılan "Le Nouyel Observateur" muhabiri Pierre Blanchet söze karışıyor: 


— Amin, bundan sonra isteyen herkesin Afganistan'a serbestçe gireceğini söyledi. 

Fathers hâlå luydu: 


— Yani BBC ve Reuter de artık Kabil'e gidebilecek mi? 


kuşku- 


— Evet evet herkes... 

İşte, demek ki Amin izin vermiş. Fathers de eşi ile birlikte Kabil'e gitmiş. Ama dönmek kısmet olmamış. 


Zaten Fathers başına geleceğini az çok biliyordu. 

— Ruslar ve Afganlar nedense Reuter'den çekiniyorlar, Bizim evin önünde de sık sık ajan 


Dayan’ın istifası... 


(Baştarafı 1.Sayfada) mektubu özetle şöyle: 
'Bu konuya tekrar kısa da olsa dönmek uy-, gun olacak kanısındayım. 
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile değil fakat işgal altındaki topraklarda yaşâyan Araplarla ilişkilerimizin, ülkemizin varlığı açısından çözülmesi gereken ana sorun olduğuna inanıyorum. 
Ülkemizin gerek iç düzeni; gerek dış ilişkileri bakımında bundan ivedi çözüm bekleyen bir sorunu bulunmadığı açıktır. Tüm Avrupalı, 
Uzak Doğulu ve Amerikalı liderlerle görüşmelerimiz özellikle bu konuda yoğunlaşmaktadır ve kanımca Dışişleri Bakanının bu koşullarda görevini yerine getirmesi olanaksızdır. 

"Özerklik görüşmelerinin yürütülme biçimini ve tekniğini olduğu kadar içeriğini de onaylamadığım malumunuzdur. 
Bu alandaki başka bazı uygulamalar için durum aynıdır. Bu uygulamaların ayrıntısına girmeye gerek görmüyorum. Müzakereleri yürüten altı kişilik komiteye karşı çıkmış ve bu komiteye katılmadığım gibi bazı kararlara üzülerek karşı oy vermiştim." 


İSTİFAYA TEPKİLER 


İsrail Başbakanı Menahem Begin, radyoda yaptığı konuşmada, Moşe Dayan'ın Mısır'la barışın sağlanmasına büyük katkısı olduğunu belirterek, istifasından büyük üzüntü duyduğunu söyledi. 

Dayan'ın istifasının nedenlerinden biri olan özerklik görüşmelerin- deki komisyona başkanlık eden İçişleri Bakanı Yusef Burg da, Dayan'ın ülkesi için olduğu kadar uluslararası alanda da bü- 


yük bir devlet adamı olduğunu bildirdi. 

Mısır Dışişleri Bakanı Butros Gali de, Moşe Dayan'ın istifasının İsrail'in yeni yerleşim bölgeleri kurmasının barış için en önemli engeller- den biri olduğunu kanıtladığını söyledi. Mısır 


kılıklı adamlar dolaş | Dışişleri Bakanı Gali, Dayor zaten... yan'ın istifasının, İsrail Demirel... 
{ E 
(Baştarafı 1.Sayfada) şısında ne yapılacaktır. 
“Hadi bakalım millet Memleket rahatlamıştır. 


sizi istiyor, hükümet kuruh diyorlar, şimdi bize. 
Milletin isteği, Cumhuriyet Senatosunda rakama dönüşmüştür. Millet Meclisinde ancak 5 kişilik bir rakama dönüşmüştür. 
Türkiye çapında genel seçim yapılmış olsaydı, bizim 290'a yakın milletvekili çıkartmamız gerekirdi bu tablodan. Bu olmamıştır 

"Simdi bu durum kar- 


elepçeyi madalya, zinciri köstek edip taşıyanların romanı. 
Tanınmış ressam ve yazarlarımızdan Balaban, bu kitabında büyük devrimci sanatçı Nazım Hikmet'le Bursa Cezaevinde birlikte geçirdiği yılları anlatıyor. 
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Çünkü ne yaparsak millet kaldırır diyenlere, vatandaşın, fakir fukaranın ekmeği ile oynayanlara ve eflasyona milleti ezdirenlere, pahalılığa yokluğa milleti ezdirenlere millet dur diyebilmiştir. Ondan sonra ne olacak? Ondan sonra Türkiye'de milletin istediği bir hükümeti kurma yolu açılmıştır, Bu hükümet bu parlamentonun içinden çıkacaktır ve bu parlamento böyle bir hükümet çıkarmaya mecburdur," 

“Parlamento bir hükümet çıkaramazsa?"' sorusuna, "Onu görmeden bir şey söylenemez" cevabını veren Demirel, "Erken seçime dayalı olmayan formüller sizce geçerli olabilir mi?" şeklindeki bir başka soruyu da şöyle yanıtladı: 

"Hiç erken seçim sözünü etmedim. Şimdi Türkiye'ye sadece bir hükümet lazım değil, Yani şeklen,süs için mi bir hükümet lazım? Yoksa Türkiye'nin bazı meselelerini göğüslemek için mi bir hükümet lazım? Yoksa her meseleyi bir kenara bırakan, hergün bir mesele çıkartan bir hükümet mi lazım? Mesele çözmesi lazımken, kendisi mesele olan bir hükümet mi lazım? Türkiye burda bir tercih yapıyor, Türkiye'ye meselelerini çözmesi gereken bir hükümet lazım." 

Münferit olaylara, bugünkü varolan duruma bakarak paniğe kapılmaya yer olmadığını kaydeden AP Genel Başkanı Demirel, "Bugün artık hükümet çıkartma meselesi, alt alta yazıp şu sayıyı buldum mu hükümet olurum meselesi olmaktan çıkmıştır. Çünkü o çeşit bir hükümet 21 ay denendi. O çeşit bir hükümette hedef Türkiye' 
nin meselelerini çözmek değildir. 

"öyle ise Türkiye, meseleleri kontrol altına alabilecek bir hükümete muhtaçtır. Türkiye'nin yeni hükümeti mutlaka devleti aranır olmaktan çıkarlmalıdır" dedi. 

Demirel, CHP'nin 


Bakanlar Kurulu içinde de yeni yerleşim bölgeleri konusunda görüş ayrılığı bulunduğunu gösterdiğini kaydetti. 

İsrail İşçi Partisi Başkanı Simon Perez ise, "Dayan'ın istifası, hükümetin Filistin özerkliği konusundaki politikası- nın sonuna geldiğini çok açıkça ortaya koymaktadır" dedi. Perez, bu durumda genel seçimlerin yapılması gerektiğini bildirdi. 

Fransa Radyosu da yaptığı yorumda Dayan' 
ın, Başbakan Begin ve diğer hükümet üyeleri ile Arap topraklarının satışa çıkarılması ve yeni yerleşim merkezleri politikasına karşı çıktığını belirtti. Radyo, işgal altındaki topraklarda yaşayan Filistinlilere bir statü tanınması yolunda Dayan' 
la Begin arasında görüş ayrılığı çıktığını, Dayan' ın Filistinlilerden yana ılımlı bir tutum aldığı- 


nı söyledi. 
Fransa Radyosu 22 
Ekim tarihli yorumun- 


da, Moşe Dayan'ın, istifa edebileceğini bir hafta önce açıkladığını hatırlatarak, Miısır-İsra- i-ABD görüşmelerinde görevlendirilen İsrail heyet üyeleriyle de anlaşamadığını belirtti. 
BİR KARAR 

Bir İsrail Mahkemesi, işgal altındaki Batı Şeria' da Elen More yerleşim merkezleri kurmanın ''illégal'' olduğu konusunda karar aldı. 

Mahkeme kararında 
yerleşim merkezinin 30 
gün içinde sökülmesi gerektiğini belirterek, hükümetin, "yerleşim merkezinin güvenlik için kurulduğu” iddiasını reddetti. Genelkurmay Başkanı da sözkonusu yerleşim merkezinin kurulmasını desteklemişti. 

Öte yandan Filistin 
"Fetih" örgütü temsilcisi Salim Canun, Kuveyt' te yaptığı açıklamada, 
Moşe Dayan'ın istifasının İsrail politikasındaki belirsizliği kanıtladığını ifade etti. 

Canun, bu durumun baş sorumlusunun Başbakan Menahem Begin olduğunu, çünkü Begin'in İsrail diplomasisinin sorumluluğunu taşıyacak 


dıştan desteğinin geçerli olup olmayacağı yolundaki bir başka soru- ya da, "Onları tartışmak istemiyorum. Ben Türkiye'nin karşılaştığı meselelerin, bir hükümet bulma hadisesi olduğunu söylüyorum" karşılığını verdi. 


= 
Afgan polisi... 

(Baştarafı 1.Sayfada) 
ten sonra Pakistan'a dönerken havaalanında tutuklandılar, Afgan polisi gazetecilerin bütün belgelerine ve fotoğraflarına el koydu. 

Kabil'deki İngiliz. Elçiliği Konsolos yardımcısı gözaltına alınan gazetecilerle görüştükten sonra basına yaptığı açıklamada, "Reuter Ajansı ve Guardian gazetesi muhabirlerinin tutuklanma nedenlerini" öğrenemediğini sövledi 

te yandan Islamabad'da dinlenen Kabil Radyosu önceki gün verdiği bir haberde, Afganistan hükümetinin Pakistan'daki Büyükelçisi Abdurraşid Aryan'ı istişare için geri çağırdığını bildirdi. 

Pakistan hükümeti, Afganistan Hava Kuvvetlerine bağlı uçakların, geçtiğimiz 8 Ekim günü iki ülke arasındaki sınır 


bölgesinde ve Pakistan topraklarında yer alan Chitral yerleşim mer- 


kezini bombaladıklarını kaydederek, bu durumu Afganistan hükümeti nezdinde geçen salı günü resmen protesto etmişti. 


KAYIP — Hüviyet cüzdanımı kaybettim. Geçersizdir. 

Hasan ÇÖÇELLİ 


KAYIP — Hüviyet cüzdanımı kaybettim. Geçersizdir. p 

İbrahim ÇÖÇELLİ 


KAYIP — Hüviyet cüzdanımı kaybettim. Geçersizdir. 

Salman ÇÖÇELLİ 
KAYIP—Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi Şebekemi kaybettim. Hükümsüzdür. 

Mehmet OZAN 


güçte olmadığını, ancak Filistinlilerin uluslararası alanda büyük başarı kazandıklarını söyledi. 


Kızılay... 


(Baştarafı 1.Sayfada) Enstitüsüne gönderildiğini" söyledi. 

Öte yandan, Kızılay 
Genel Sekreteri Necmi Hoşver, hastalara yanlış kan verilerek ölümlerine yol açıldığı yolundaki haberlerle ilgili açıklamasında, "Hastaların ölümü Kızılayın şişelerin üzerine yanlış etiket yazmasından değil, hastanedeki hekimlerin kendi dikkatsizliklerinden kaynaklanmaktadır. Olayla ilgili olarak Kızılaya yöneltilen suçlamaların tamamen yersiz olduğunu" ö ne sürdü. Hoşver, şişenin üzerinde yanlış grup ve- 

“rilmesinin milyonda bir olabileceğini iddia edip açıklamasına şöyle devam etti: 

"Hekimler, hastaya kan verirken şişenin üzerinde ne yazdığına bakmaksızın onu kontrol etmek zorunluluğundadırlar. Biz konunun üzerine gidiyoruz, eğer hatamız varsa araştıracağız ama kendi dikkatsizliklerinden doğan hataları başkalarına yıkanların da üzerine gideceğiz." 

Bu arada SSK Dışkapı Hastanesi Başhekimi de yaptığı açıklamada, kan ihtiyaçlarının hastanenin kendi kan merkezinden karşılandığını; ayrıca hasta yakınlarının da kan konusunda kendilerine yardımcı olduklarını bildirdi. Başhekim ayrıca, Kızılay Kan Merkezinden kan alımını durdurduklarını söyledi. 


(Baştarafı 1.Sayfada) 
da görevi alması halinde yetkili kurullarını toplantıya çağıracağı, ancak araya Cumhuriyet ve 
Kurban Bayramları gireceği için Cumhurbaşkanınâ cevabını 5 Kasımdan önce veremeyeceği bildirildi. 

DEMİREL'İN BASIN 
TOPLANTISI 


AP Genel Başkanı 
Demirel, dün bir açıklama yaparak Cumhuriyet 
Halk Partisinin Türkiye 
İş Bankasını ele geçirmek istediğini söyledi. 

Demirel konuşmasın- da, Atatürk'ün 1938 Eylülünde düzenlediği bir vasiyetname ile İş Bankasını , Türk Tarih ve Dil Kurumlarına yarı yarıya tahsisi şartı ile Cumhuriyet Halk Partisine bıraktığını belirtti. Demirel zaten o zaman Cumhuriyet Halk Partisinden başka bir parti bulunmadığını belirterek Cumhuriyet Halk Partisinin 
İş Bankasını ele geçirme teşebbüsünün , Atatürk'ün 


vasi yetnamesine tamamen aykırı olduğunu söyledi. 


Demirel hisse senetlerinden sağlanacak gelirin hiç bir surette Halk Partisine kalmayacağının vasiyelnamede açıkça belirtildiğini,bu konuyu takip edeceklerini ve iktidar oldukları takdirde hesap soracaklarını bildirdi 

Bir gazetecinin hükümet konusunda AP içinde üç ayrı görüş bulunduğu, birinci görüşün hemen hükümet kurmaktan yana, ikinci görüşün MHP ve MSP desteğini sağlamak gerektiğini vunduğu ve diğer gö şün ise muhalefette ialmayı uygun gördüğü konusunda bir açıklama istemesi üzerine, Demirel "Düzmece, kim uydurdu ise münasip bir şekilde uyduramamış" dedi ve hükümet kurma görevinin henüz kendisine verilmediğini ve dolayısıyla bu konunun yetkili organlar- da tartışılmadığını ve tabii olarak da herhangi bir görüş ayrılığı ortaya çıkmadığını belirtti. 

Demirel konuşmasının sonunda bugün hükümetin kuruluşundan çok hükümetin önündeki sorunların önemli olduğunu belirterek, Cumhuriyet Halk Partisinin 21 
aylık hükümet dönemin- de bu sorunların büyük boyutlara ulaştığını söyledi. 

Demirel, hükümet kurma konusunda acele edilmemesi gerektiğini,hükümetten önce meclis ve senatonun çalışır hale getirilmesi gerektiğini belirterek, "daha meclisler toplanmadan sayın Cumhurbaşkanı O istişarelere başladı" dedi. 
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ABONE ÜCRETLERİ 


Not: Bu ücrete gönderilen ülkeye göre 


CAP 


getirmiştir. 


siktir. 


AP yönetimi... 


AP 
İL BAŞKANLARININ 
GÖRÜŞÜ 


Öte yandan, THA muhabirlerinin hükümet 

unuyla ilgili sorularıcevaplayan AP İl Başanları, erken seçim hüxümetinden yana olduklarını belirterek, 3. MC' ye kesinlikle karşı olduklarını söylediler 


Bazı Il Başkanlarının konuya ilişkin görüşleri şöyle: 

Hüsamettin Cindoruk (İstanbul): 14 Ekim seçimlerinin sonuçları ile Meclislerdeki sandalye dağılımı arasında uyuşmazlık çıkmıştır. Bu çelişkiyi gidermek için erken seçim demokratik bir çözüm yoludur. 

Nadir Kartal (Van): Kesinlikle bir erken seçim hükümeti olmalıdır. 
Ara rejime ve 3. bir MU 


hükümetine kesinlikle karsıyız. 

Nafi Yargıcı (Siirt): 
Erken seçime götürecek bir hükümeti arzu ediyorum. Bu, dıştan destekli bir AP hükü- 


meti de olabilir. 


Nihat Gülseren (Mardin): Kesinlikle erken seçim hükümetinden yanayız. Bu, bağımsız bir başbakan başkanlığında da olabilir, dıştan des 


ma 


doğru 
(Baştarafı 1.Sayfada) 


tahlil getirememiş, hükümetin gidişine bir eleştiri yöneltmemiştir. Hiç birinde gerçeği savunanların kendine güvenli tutumu ve cesareti görülmemiştir. Tam tersine yenilgiyi peşin kabul edenlerin ezikliği içinde olmuşlardır. 

CHP'ye en büyük kötülük, eleştiriyi bastırmak ve eleştiri yapmaktan korkmak olmuştur. 
Her yeni durumda, bulutların üzerinden toz pembe bir dünya çizmek, CHP'yi bugünlere 


Şimdi CHP yeni bir Kurultaya gitmektedir. 
Bakalım saflar hangi temelde oluşacaktır? Gene Ecevitçiler ve Ecevit'e karşı olanlar biçiminde mi, yoksa siyasi görüşler temelinde mi? 

Şu kadarını söyleyelim ki, her renk ve boyadan tutarsız bir muhalifler blokunun inandırıcı bir yönü olamaz, olamayacaktır. Evet, Ecevit İnönü'yü bile devirebilmiştir, ama bir fikir akımı yaratarak. Bugünkü muhalefetin elinde ise henüz hükümetin ve CHP yönetiminin başarısızlığından başka bir sermaye yoktur. Başarısızlığın nedenleri ve CHP'yi halk kitleleriyle birleştirecek doğru siyasetler konusunda ise, muhalefetin dağarcığında bugün bir şey vardır denemez. Yani ciddi ve halkı inandıran bir muhalefet olabilmek için, daha üç nalla bir at ek- 


CHP eski ve köklü bir partidir, içinde güçlü bir bağımsızlıkçı ve özgürlükçü birikim vardır. 
Bugün CHP, kendi içinde uyarı ve eleştiri mekanizmalarını işlemez hale getirmenin acısını çekmektedir. Partinin bünyesindeki özlemlerle ve canlılıkla bağdaşmayan bu durum, eninde sonunda değişecektir. Ama bunu başarmanın yolu, sen-ben kavgası değil, siyasetlerin tartışılmasıdır. Halk, CHP'yi omuzlarından tutup silkelerken bunu istemiştir. 

Bakalım CHP, yöneticisi ve muhalifiyle, halkın bu eleştirisinden önümüzdeki Kurultayda yararlanabilecek midir? Yoksa çıkış yolunu bulmak başka bir bahara mı kalacaktır? 


Sami Çetin (Hakkari): 11 Şubat 1979 tarihinde Ankara'da top- 


lanan AP Temsilciler Meclisinde alınan kararda diretiyoruz. Bu 


karar AP'nin hiçbir zaman MHP ve MSP ile ortaklık yapmaması şeklinde idi. Bu nedenle, AP'nin OMHP-MSP ile ortak bir hükümet kurması partinin birliğini bozar kanaatindeyim. 

Sait Ensarioğlu (Diyarbakır): Hedefimiz erken seçimdir. Herhangi bir koalisyon hükümetine kesimikle taraftar değiliz, Dişardan destekli AP'nin tek başına hükümeti görünümde cszip kabul edilebilir. Ancak destekliyoruz diyenlere güvenemiyoruz. 

Hasan Gürsel (Samsun): CHP içinden gelecek milliyetçi parlamenterlerin yardımı ile partimizin bir hükümet kurabileceğine inanıyorum, 
Yeni bir MC deneyine karsıyım. 

AP İzmir İl Başkanı Hayrettin o Yorgancıoğlu ise, milliyetperver ve vatanını seven partiler tarafından desteklenen bir seçim hükümeti kurulmasını istedi. 

Parlamentonun kendi içinden bu seçim hükümetinin kimlerden oluşacağını ve süresini belirleyebileceğini ifade eden 


tekli AP hükümeti de (Yorgancıoğlu bu iş için olabilir, MC modeline 3. MC hükümetini müm- ise karşıyız. kün görmediğini belirtti. 
.. * * 
Sıkıyönetimin... 
(Baştarafı 1.Sayfada) (o lendiği dönemlerde kamu sonra grupların topla- görevlilerine büyük görev- 


narak tutumlarını belirlemesi bekleniyor. 
HÜKÜMET SORUNU | 

Bakanlar Kurulu toplantısından çıktıktan sonra bir açıklama yapan Ecevit, 

“Bu arada bizim irademiz dışında hükümet sorununa çözüm bulunmasının geçikmesi olasılığı üzerinde de durduk. 
Daha önce de belirttiğim gibi içinde bulunduğumuz ülke ve dünya koşulları bir an önce yeni bir hükümetin kurulmasını zorunlu kılmaktadır." 

Başbakan Ecevit, hükümet değişikliğinin bek- 


ler düştüğünü de belirterek, "Daha önce böyle hükümet değişikliği beklendiği dönemlerde devlet sürekliliğini sağlamak bakımından, ülke yararı bakımından kamu görevlilerinin özellikle yatırımları aksatmamak, üretimin düşmesini önlemek ve üretimi hızlandırmak bakımından ve bu arada piyasa kontrolü bakımından, günlük ve önemli 

ler bakımından kamu görevlilerinin kendilerinden beklenen sorumluluk davranışı içinde hareket edeceklerine inanıyorum" şeklinde konuştu. 


BAŞSAĞLIĞI 


Değerli ağabeyimiz ADİL KURTEL'in annesi 


GÜNEŞ KURTEL 


yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak vefat ets miştir. Ailesinin ve yakınlarının üzüntülerini paylaşır, başsağlığı dileriz. 


Hukukçu Arkadaşları 


Yurtdışı 
3 aylık 675 TL 
6 aylık 1350 TL 


1 yıllık 2700 TL 


İLAN TARİFESİ 


2.4.6. sayfalar (Sütun/snt.) 250 TL 

3.5.7. sayfalar (Sütun/snt.) 300 TL 

Yayın İlanı (Sütun/snt.) 100 TL 

Dogum, Evlenme, Ölüm (5 sütun/snt.) 500 TL Küçük İlanlar (Kelimesi) 10 TL “ 


L97 - OPEZZ 


Hangar gibi ev, Boğaz'a çapariz veriyordu. Yeniköy tepelerinden. . . İçini sonradan görecektim. İçi dışını aratmıyordu. 

Boğaz alacalı kemerli takalarıyla, ezici ve bitmez tankerleriyle, çeriyle çöpüyle, akıp gidiyordu. 

Her bir sırttan bakınca, bir başka parçası, insanın boğazında kalıyordu. 
Su soluktu, bulunduğumuz yükseklikten. 

Suya paralel, iki ters sıra otomobil yolu kapatmıştı. 

KOCCA BİR HANGAR 

Ev, kocca bir hangardı anam! Çalkantısı gah yatışan, gah azan, Lockheed uçaklarını, bütün dünyaya dağıtılan armağanlarla birlikte barındıracak büyüklükte! 

Nejat Eczacıbaşı'nın eviydi. 

Selam, ilaç sanayii imparatoru!.. 
Beni unuttun mu? 

Lockheed dedik te.. gene skandal, yanıp söner gibi oldu, bizde. . .Yoksa öbür ülkelerde hesabı çoktan görüldü. 
Japon Başbakanı harakiri yapacağına, istifa etti. Pöh, bir Batılı gibi! 

İtalyan Savunma Bakanı, iki buçuk yil hüküm giydi. 

Düzenli Hollanda'nın, iç güveysi Prens Bernhard, bütün ünvanlarından soyundu. 

Hepsi Lockheed'den yemişti, nasıl 

Bizler, süt kuzusunca masum ve ak çıktık uçaktan... ve de.skandalından Sonra, dünyanın en erdemli topluluğu olduğumuza gel de inanma!.. 

Görevliler, kucak, kucağa öpüştü hatta. . .aklığımız meydana çıktıktan sonra...Onbeş gün içinde bir hayli yön değiştiren basında çıkanları gözünüzün önüne serin!. . 

Düşüncelere gene daldım. 

...Bir arkad'tan girdik. Kendimizi yarı yarı bahçe bir düzlükte bulduk, bir yakınım, fotoğrafçı ve ben... 

İKİ İRİ YAPILI ADAM FIRLAYIVERDİLER 

İki demet yeşilliğin ardından, iki iri yapılı adam, ayaklarına zeytinyağı dökülmüşcesine fırlayı fırlayıverdiler. 

r Bahçıvan? koruyucu? nerden bilelim?.. 
Bu yerlerde yaşıyanları, büyük tehlikeler içinde.yaşadıklarına inandırmışlardı, çok açık gözler!. .. Hepsinin rahatlıklar içinde yüzüşen vicdanları, birden allak bullak olmuştu 

O rahat vicdanları, büsbütün güvencede yerleştirmek için, ZRAMPA gibi koruyucular, dolgun aylıklarla alestadaydılar. 

Rahat evlerin kapılarındaki, tanın nış isimler bile sökülmüştü. 

ön bön bakışıma, iki zrampa gibi 

adam: z 

—Burası Nejat Eczacıbaşı'nın evi, 

dediler. 

Ev değil be,kardeşim, ikametgah. . . 
; "Aman ne iyi" diye sevindim. Tav nyordum sayın Nejat Eczacıbaşını. 
Fakirin sevinci uzun sürmez oysa! 

Ev sahibinden resim çekme izni almak için kapıyı tıkırdattım. Hangar gibi ev, sımsıkı kapalıydı da!. . 

Açan” "famdöşambr"a ismimi ve amacımı söyledim. . .Açmak. . .Kapıyı sadece aralamıştı. Her an, elinde bom- ba, anarşist mi bekliyordu. ne?. . 

"NE İSTİYORSUNUZ?" 

Tekrar burnuma kapattı. Az sonra tekrardan aralandı kapıcağız ve kinin hapı gibi acı ve katı, ve de sanki bütün uykuları başlarına sıçramış, bir Nejat Eczacıbaşı'nın hâlâ yakışıklı ve her zaman soğuk başı, İnce bir vucudun tepesinden, çaprazlama göründü. 

—Ne istiyorsunuz? 

Yahu, insan Cengiz Han'ın çadırına varıncaya kadar kırk adım dizüstü sürünürdü ama, çadıra varınca, Cengiz Han elinden tutup kalüırırdı. Büyük zalimdi ama büyük senyördü Cengiz Han! 


İçimdendövünüyordum; 

“Sayın Eczacıbaşı, hani, gene aynı Boğaziçinde, bana atlantazor kadar, düğme düğme emilen , kalkan balıkları yedirmiştiniz!.. Sayın Eczacıbaşı, bir sözüm üzerine, hani bana Sedef Adasındaki villanızı tahsis etmiştiniz!.. 
Sayın Eczacıbaşı, hani ilaç sorununu szin gözünüzle ve de sizin ağzınızla uzun uzun konuşmuştuk!.. Bu unutulmaz anılar nasıl unutuldu?" 

Bunları içimde söylüyordum. ama, dışımdan pek soluğum çıkmıyordu. Eşekten düşmüş karpuza dönmüştüm, hele yakınımın ve fotoğrafçının önünde 


Sevgili okurlarım, beni büyük itibarlı karşılamalara alıştırdınız. 

—#ski köşkler, yani villalar serisi için resim gerekiyor da. 

Kinin hapı yutmuş ifadeli başın katılığı yumuşamadı: 

—Başka ev hulamadınız mı? Koç'un 


vaaaar!... 
Birşeyler geveledim. Büsbütün sertti: 


—Beni ikna edemediniz. Beni ikna edin!. . 

KIZMAYA BAŞLIYORUM 

Kafam derinden kızmaya başlıyordu. Sert karşılıklar vermeye başlamıştım içimden: 

"Ben seni tanrılaştıran, şıpıtık terlikli İstanbul sosyetesi değilim. O boğazlanmış et pazarına benzeyen resep- son sofralarına katılmadım. Üste pazar katılabilmek için , otomobilim önü.ndeki otomobilin kıçında, yüz saat sıra beklemedim. "Nejat Eczacıbaşı koluma girdi" diye şövalye edilmişçesine sevinç çığlıkları atmadım. 

"Nejat Eczacıbaşı bana "sen" dedi diye başım göğe ermedi!. . , 

"Umurumda bile değilsin, Nejat Eczacıbaşı. Nerden düştüm bu bahçe- ye!..." 

—#ee, dedim, tamam yeter. Bu hangar gibi evin resmini çekmek zaten 


imparatorunur. yüzü değişmişti: 

—Buyrun, diye ekledi, neye eklediy- se. Bir kahvemi için. Karım da içerde. 

Davranış hoplamalarını sökemem!. . 
Senyör insan, tann konuğunu buyur eder. Öyle küçük burjuvadır, kapısını budak deliğinin çatlağına yapıştırıp yüzünü asan) ... 

İyi ama, kardeşim anarşi. . . 

—Yok, canım, anarşi onu bulmaz yerinde, seni bulur, beni!. . 

Yapmasaydı da yazmasaydık. Ben burada okurlarıma gerçek yüzleri çiziyorum. Eczacıbaşı diye işitir dururlar. 
Ben size etten kemikten insanı sunuyorum!.. Yahu, Tanrı konuğu kavramı yok mudur Anadolu'da?. . 

—Nirede, nirede. nirede?. - 

HANGARIN İÇERİSİ 

Büyük salon herhalde konser salonu olarak da düşünülmüştü. Sayın Nejat Eczacıbaşı'nın, pozitif bilim adamlığı dışımda, gençliğinde yay çekmişliğini bilirdim...Ok ve yay değil. Kendileri soğuk savaş adamıdırlar. Keman çalarmış demek istedim. 

Yıllar insanı cazgırlaştırıyor!. . 

Hırslar, duyguları pazarlıyor ve mezarlıyor! 

Yaşlı imparatorlardan tek Ogüst, ta- 


imparat r jeder 

Müzik aşkı, artık reklam-müzik festivalleri organize etmesine yarıyor. Müzikten iyi oanladığına inanıyorum. 

Halk pek festivalin farkında olmaz. 
Yıllar yılı! 

yi organizatör! 

—Tuttuğunu koparır. 

—Avrupa'da geniş çevresi var. 

—Başanısızlığı hiç hazmedemez!.. 

Böyle fısıldaşırlar hakkında imparatorun! 

Ece, düşmez, kalkmaz, yenilmez. . 
Bu bitki mi. Yani © demek ki, hep savaş dışı kalmış. o demek ki, bu havayı basmıştı sayın Eczacıbaşı çevresine. 
Başarısızlığı kabullenmemek ne demek?.. Etten kemikten insan, düşer de kalkar da, yenilir de, yaralanır da, övünür de, dövünür de!. . 

Gerçekte. İstanbıl Festivali uluslararası müzik dünyasına sarsıntı geçirtmedi. Büyük başarı değil, suçu da tek adam da değil! 

Mizisyenler çaldı, İstanbul sosyetesi oyradı. Sayın Eczacıbaşı, şımarık, esrik, kompleksi ve büyük orkestra şefi Ka” "dan, dudaklarını doldurarak ne gelene söz etti durdu: Ka- 


istisna yaralsın? 


j üzerinde paten kaydırabilirsiniz!. . Jjjjj- 

İPİN UCUNU AMMA KACIRDIK! 

Evin içine dönelim. Başlıbaşına bir zihniyetin yansısıydı. Rönesans görmemiş bir toplumun varlıklı vatandagman evi. 

Sevecenlik yoktu dekorasyonda. Paalı şeyler vardı. Şişkin karınlı stilsiz komodinler. Kılı kırka yarmış tahtalara işkence etmiş marköteri! 

Ve çizmeli çok zarif bir kadın... 
azcık romatizması olduğunu sanıyorum. . duruşundan ,.. 

Beyhan hanım, Nejat Eczacıbaşının eşi!. .. Güzelliği, zor bir adamın yükünü çekmiş bir güzellikti. 

Artık kendisi için kavgası yoktu herhalde. 

Bu tür hanımlar evliliklerinin ilk yıllarında yaşamağa devamedebilirlerse, sonunda kocalarının değerli "'danışmanları" olurlar. 

Güzel danışman bizi nezâketle karşıladı, tatlı tatlı. 


YARIN: 


Ave Cesar İmparator 
” Morituri te Salutant” 


Dünyada ilk kez: 
Afgan gerilla üslerinde 


(Afgan savaşçıları Rusya” ya karşı) 


“Yazı ve fotoğraflar: ILHAN SÜRMELİ, RAGIP DURAN 14 


Bir gezinin öğrettikleri 


$ 


20 saat dağları 0$ 


gan 


şın iÇ 


Şıgıl gerilla üssünde 
tanıştığımız Reşit, 25 


yaşlarında bir Afgan genci. Öğrenimini Tahran Üniversitesinde bitirmiş. Şimdi de gerilla hareketine lojistik uzmanı olarak hizmet ediyor. 

— Bakın İran'da İslam devrimi patladı. 
Bizde de aynı ateş için için yanıyor. Ama bu iki hareket arasında bazı farklar var. Örnegin, İran ABD'ye karşı zafer kazandı. Bizse Rusya'ya karşı savaşıyoruz. Sonra İran'da devrim esas olarak kentlerde,hatta belki de özel olarak Tahran'da gerçekleşti. Ve oldukça kısa bir süre içinde zafer kazandı. Oysa ki bizde mücadele kırlık alanlarda sürüyor. Dolayısı ile çok daka geniş bir kitle devrime katılıyor. Üstelik bizim mücadelemiz daha uzun süreli bir mücadele. 

Evet Reşit'in karşılaştırması oldukça ilginç. Afgan halkının bu uzun süreli mücadele içinde daha çok tecrübe kazanma şansı var. Ancak İran ile karşılaştırıldığında bir de şöyle bir eksik yön var: Afganistan'da halen Homeyni gibi tek bir önder bütün muhalefeti bir çatı altında birleştiremedi. 

İSLAM VE RUSYA 

Afganistan'da mücadelenin önemi, biraz da ülkenin jeo-stratejik konumundan geliyor. 
Yeni Çarların Hint Okyanusuna inme planlarının karşısında Afganistan var. Öte yan- 


| Afgan halkının mü- 


mak gerek. Sı kının miicadelesini yerini 


imdi 
Sira 


cadelesi bölgesel durumu da etkiliyor. Pakistan ve fran'daki güçlerin sosyal-emperyaiizme karşı uyanıklığı Afganistan mücadelesinin gelişmesine bağlı. 
Bu konu özellikle Orta 
Doğu (Körfez ülkeleri ve Filistin direnişi) sorununu da yakından ilgilendiriyor. Beyrut' taki FKÖ bürolarında eskiden Kabil rejiminin adamları boy gösterirdi. 
Geçen ay ise aynı bürolarda entarili, . sakallı 


Afgan gerillalarına rast- 


ladık. Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri ise Afgan rejiminin artık Müslümanlıkla ilişkisi kalmadığını ve Mosko va'nın bir oyuncağı haline geldiğini çeşitli kereler basın aracılığı ile kamuoyuna duyurdu. 

Müslümanlık meselesine gelince; İran ve Afganistan Kutup ayısını yeşil bir çemberle çeviriyorlar. Üstelik bu bağımsızlık bayrağı, SSCB'nin parçaları olan Özbekistan , Türkmenistan ve Kırgızistan'da yaşayan Müslüman halkın Kremlin'e karşı mücadelesine de güç katıyor. Fransız araştırmacısı Bayan Carrere d'Encausse, Sovyet yöneticilerinin en fazla çekindiği güçlerden birinin de Müslüman güçler olduğunu yazıyor. 

“Emperyalistlerin saldırısı karşısında, milli toplumun malı, mülkü, özgürlüğü, herşeyin hatta dinin de önünde gelir" diyen Seyit Celaleddin , Afganilerin, “Emperyalizme karşı mücadele vakti geldi- 


tıumızda çantalar, Af- de görmek için sava- 


Şimdi düşmanınkiyle 


RUS ROKETLERİ 


bunuda Hezb-i ! 
ni'nin portreleri var. Geri ki ilk günümüz. 


"Elimizde 

bir kaç eski 

av tüfeği vardı. 
Mücadele ettik 
Garnizon bastık. 
Asmar bize geçti. 


aynı nitelikte silahlarımız var." 


A ilideri Hekmatyar' 7 
b-i Islamilideri Hek or bizi, Şıgıl'da- 


ın ve Homey- 


© Türkiye” deki Kabilciler ve Müslümanlar.. 


©iran ve Afganistan karşılaştırması 


ğinde ibadet değil düşmana karşı savaşmak önemlidir" diyen Ali Şeriatilerin; bağımsızlıkçı geleneğini sürdüren İran ve Afganistan halkları ülkelerini hegemonyacılığa karşı kararlı bir şekilde savunuyor. 

Afganistan halkının başarısı İslam dünyası içinde Sovyetler Birliği" nin saldırgan niteliğini daha iyi bir şekilde ortaya koyacak. 

Şimdi herkes şunu soruyor: Afganistan'da ne olacak? 

Aslında bu sorunun cevabı Afgan halkına bağlı. Taraki geldi, halkı ezdi, dayanamadı. 
yıkıldı. Şimdi Amin iktidarda. Onun da geleceği Taraki'ninkinden pek farklı olabilir mi? 
Hiç sanmıyoruz. 

Bir kalıp cümle kullanılıyor Afganistan için: "Rusya'nm Vietnam'ı"' Bu deyim Moskova'nın Afganistan'da karşılaştığı güçlükleri dile getirmesi bakımından doğru bir karşılaştırma. Ancak, Vietnam savaşına karşı çıkan Amerikan halkının mücadelesi ve uluslararası dayanışma, Sovyetler Birliğinde ve dünya kamuoyunda daha yeni yeni gelişiyor. 


Bir kapışma başlamıştır artık: Ya Afganistan, ya Rusya. Bu uzun vadel, savaşı esas olarak iç etkenler belirliyor. Ancak dünya barış cephesinin güç kazanması da Afgan halkının savaşını belirli ölçülerde şimdiden etkiliyor. Ve Müslüman ge- 


rillaların söyledikleri gibi, "Zafer eninde sonunda saldırıya uğrayan haklı davanın olacaktır". 

KABİLCİLER. VE 

MÜSLÜMANLAR 

Son olarak Türkiye kamuoyundaki duruma bir göz atalım: 

Kanlı 27 Nisan darbesini (o "Afganistan'ın 


dünya proletaryasına 1 
Mayıs armağanı" diye alkışlayanlar bugün ne yapıyorlar acaba? 


Arap halklarını ve 
Müslüman gerillaları "Softa", “Yobaz”, 
"Gerici" diye karalayan akıldane kalemşörler ne yazacak şimdi? 

Bu teslimiyetçilerde 
Afgan gerillalarının bağımsızlık ruhunun zerresi bile yoktur. 

Bir de Arapça yazılı basın organlarına bir sözümüz var: 


Bu çevreler Afgan halkının Sovyet hegemonyacılığına karşı 


"Bombarü, kadını çocu 


Bombarii"" 


mücadelesine sahip çıkıyorlar. Bu elbette olumludur. 

Ancak şunu hatırlat makta yarar vardır: 

Sosyal-emperyalizme karşı savaşan Afgan halkını desteklemek için Türkiye'de Rusya'ya karşı mücadele konusunda tutarlılık gerekir 
Ve Şah faşistini deviren Homeymi'yi savunmak, faşist MHP ile işbirliğini eleştirmekle birlikte olmalıdır. 

YİNE GİDECEĞİZ.. 

Önümüzdeki dönemde Afgan halkının zaferini hep beraber yaşayacağız. 

Bir dostumuz geçen 


Kunar eyaletinin askeri başkenti. Her gün bombardiman altında. Uçaksavarlar MİG'leri düşürmeye başlayınca ne olacak? 


diye 'bağrışıy klarını nameriten koru 


or herkes. Afgan maya çalışıyor. 


şöyle konuş! 
Sizin bu dizi ç tıktan sonra artık | daha Afganistan'a demezsiniz! 
— Gideriz! 
— Nasıl gidersiniz? 

Abdülresul'ün” « 
gününe davetliyiz. 

Kim bu Abdül sul? 

Gerilla üssünde zi ağırlayan Afgan gi cı, 

— Ne zaman evlei cek? 

Kabil'de bağım 
Afganistan İslam Cu huriyeti kurulduğu gü 


BİTTİ 


lerde 


